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BAŞLARKEN 


“Kuran'ı biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız” (Hicr 15/9) buyrulmakta âyet-i kerimede. 
Allah {celle celâluhüj dininin tebliğini peygamberine verdiği gibi Peygamberimiz de [sallallahu aleyhi vesellem] bu dinin korunmasını kendinden sonra gelen vårislerine bırakmıştır. Onlara Kur'an ve onun beyanı olan sünnete yapışmalarını emretmiş, bu sayede doğru yoldan ayrılmayacaklarını ifade etmiştir. 
Bu sebeple hem sahabe ve tâbiin hem de onların yolundan gidenler, Resülullah Efendimiz'in yoluna sımsıkı yapışarak Kur'an'ın ve dinin muhafaza edileceği müjdesine nail olmuşlardır. 


Fakat son iki yüzyıldır, iletişim araçlarının da yaygınlaşmasıyla birlikte İslâm dünyasında, başka başka emellerle, farklı sesler duyulur olmuştur. 
Din eksenli bu söylemler genelde mezheplerin inkârı, Kur'an Müslümanlığı, İslâm'ı yeniden keşif, Haniflik, öze dönüş, Selefilik, reform, dinin yeniden inşası, dinde yenilik, gerçek İslâm, Kur'an'daki din gibi gaye ve isimler altında zuhur etmiştir. 

Din, hiçbir zaman bu kadar dünyevileştirilmediği, insanların kendisiyle şöhret bulduğu bir mal- 


zeme olmadığı, onların re'yiyle ölçülüp tartılmadığı ve kendi zamanlarında, günümüzdeki kadar böyle 


saplantılar görmedikleri, dolayısıyla halkın zihinleri bu denli idlal edilmediği için eski alimler mezhebin önemi hakkında çok fazla bir şey söylemeye ihtiyaç hissetmemişlerdir. 


Hatta bunun sebebi olarak insanlar mezhebi, Resülullah Efendimiz'in sünnetleri, sahabenin ondan öğrendiklerini yaşamaları, yaşatmaları ve kendinden sonraki nesle aktarmaları olarak bildikleri için böyle bir şeye ihtiyaç kalmadığını söyleyebiliriz. Onlar mezhep denildiği zaman İmâm-ı Âzam'ın kendi çıkardığı bir yol değil, İmâm-ı Âzam'ın ilim silsilesiyle Abdullah b. Mesud'dan (radıyallahu anh} ve onun da Resül-i Ekrem'den öğrendikleri yol olduğunu biliyorlardı. 


Fakat ne yazık ki günümüzde mezhepler dinden farklı bir oluşum gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu gayretin neticeleri bu kadarla da kalmayıp teşri makamında olan, arzusuna göre konuşmayan, bildirdikleri vahiyden başka bir şey olmayan Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinin inkârına, dinin sadece Kur'an'la anlaşılması gerektiğine ve bunlara bağlı olarak İslâm'ın ve imanın şartı olan pek çok hususun inkârına sebep olmuş ve olmaya da devam etmektedir. 


Bu çalışmada mezhebin ne olduğu, neden gerekli olduğu, mezhepsizliğin neden dinsizliğe açılan bir köprü olacağını, mezhebin temellerini, sünnete bağlılığın önemini ve ikinci bölümde de dört mezhep imamının hayatlarını anlatmaya çalışacağız. 


Eman A 


“Kim ilim talebi maksadıyla bir yola girerse Allah ona bu sebeple cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesinin yaptıklarından razı olduklarından kanatlarını onlar 

üzerine sererler. Denizdeki | balıklar dahil gökte ve yerdekiler | âlım için istiğfar ederler. | 
Âlimin, âbide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz âlimler peygamberlerin vârisleridir. 
Peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmadılar; ilmi bıraktılar. Her kim onu tahsil ederse büyük bir nasip elde etmiş olur.” 


(Ebü Davud, İlim, 1| 
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MEZHEPLERİN 
DOĞUŞU ve FIKIH 


Mezhep imamları olarak tanıdığımız İmâm-ı Âzam Ebü Hanife, İmam Mâlik, İmam Şâfii, İmam Ahmed b. Hanbel ve mezhebi günümüze ulaşmamış diğer tüm imamlar, hayatlarını ilme adamış, bu uğurda pek çok meşakkate katlanmış, diyar diyar dolaşarak binlerce âlimden, hadis râvisinden ve fakihlerden dersler almış mümtaz kimselerdir. 
Dünya üzerinde hiçbir tarihi bilginin İslâmi ilimler kadar sistemli olmaması, hiçbirinin İslâmi ilimler kadar korunup muhafaza edilememiş olması ve bu sebeple Peygamber Efendimiz'den günümüze dek ulaşan mirasın bu kadar engin olmasının temelinde, büyüklerin bu ilmi elde etmedeki gayret ve samimiyetleri bulunmaktadır. 


Örnek verecek olursak Câbir b. Abdullah, Abdullah b. Üneys'ten radıyallahu anhüma tek bir hadis almak için bir aylık mesafeyi katetmiştir. Hz. Câbir bu durumla ilgili şöyle demektedir. “Allah Resü- 


lü'nün ashabından birinin, bir hadisi bildiği haberi bana ulaşınca hemen deve satın alıp yol hazırlığına koyuldum. Bir aylık seyahatten sonra Şam'a vardım. O sahabinin Abdullah b. Üneys olduğunu öğrenince (evine gidip) kapıcısına kapıda olduğu- mu iletmesini söyledim. O, Abdullah'ın oğlu Câbir mi diye sordurunca, 'Evet' dedim. Bunun üzerine kapıya gelip boynuma sarıldı. Kendisine, 'Bir hadis var ki onu senin Allah Resülü'nden işittiğin haberi bana geldi. Onu dinlemeden ikimizden birinin öleceğinden korktum, bu yüzden geldim’ dedim.” 


Ebü Eyyüb (radıyallahu anh) Mısır'da ikamet eden Ukbe b. Âmir'e (radıyallahu anı; Allah Resülü'nden duyduğu bir hadisi sormak için gittiğinde ilk olarak Mısır emiri Mesleme b. Muhalled'in evine uğrar, Ukbe'ye Ebü Eyyüb'un geldiği haber verilince aceleyle çıkıp eve varır. Onunla kucaklaşır. Daha sonra, “Seni buraya kadar getiren sebep nedir?” 
diye sorar. Ebü Eyyüb, “Allah Resülü'nden dinlediğim, yeryüzünde ikimizden başka işiten kimsenin kalmadığı 'müminin kusurunu örtmeyle' alakalı hadisi senden dinlemek için geldim” der. Ukbe, “Evet Allah Resülü'nü şöyle derken işittim” deyip hadisi rivayet eder: “Kim dünyada bir müminin günahını örterse Allah da ahirette onun ayıbını örter.” 


Ebü Eyyüb, “Doğru söyledin” deyip hiç vakit kaybetmeden bineğine yönelir ve Medine'ye hareket eder. 


Kesir b. Kays şöyle rivayet etmektedir: Dımaşk Mescidi'nde Ebü'd-Derdâ ile oturuyordum. Biri ona yaklaşıp şöyle dedi: “Ey Ebü'd-Derdâ! Buraya se- 


1. Müslim, Birr, 21; İbn Mâce, Hudüd, 5. 
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nin Hz. Peygamber'den rivayet ettiğini duyduğum bir hadis için Medine'den geldim.” 


Ebü'd-Derdâ, 

- Bir ihtiyaç için gelmedin mi, dedi. O, 

- Hayır, diye karşılık verdi. 

- Ticaret için de mi gelmedin? 

- Sadece o hadis için geldim. 

Bunun üzerine Ebü'd-Derdâ şu hadisi rivayet etti: 


Allah Resülü'nden işittim: “Kim ilim talebi maksadıyla bir yola girerse Allah ona bu sebeple cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesinin yaptıklarından razı olduklarından kanatlarını onlar üzerine sererler. Denizdeki balıklar dahil gökte ve yerdekiler âlim için istiğfar ederler. Âlimin, âbide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz âlimler peygamberlerin vârisleridir. 
Peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmadılar; ilmi bıraktılar. Her kim onu tahsil ederse büyük bir nasip elde etmiş olur.”? 


Fetihlerle birlikte sahabenin farklı ülkelere, beldelere hicret edip beraberlerinde hıfzettikleri hadisleri de götürmeleri, tâbiin devrinin hadis taliplileri- nin bir beldeden diğerine seyahat etmelerini zorunlu hale getirmişti. Tebeu't-tâbiin dönemi âlimleri de tâbiine ulaşıp onlardan hadis alabilmek için aynı şekilde seyahatler düzenledi. Tâbiin devrinde sayıları yüzlerle ifade edilen ulema, şehir şehir dolaşıp hadis topladı. Gittikleri beldeden azami derecede istifade ettikten sonra başka şehirlere intikal ettiler. 


2 Ebü Davud, İlim, 1. 


Ahmed b. Hanbel de şöyle demektedir: “Âli isnad sahibi olmak selefin sünnetidir. Abdullah b. 
Mesud'un talebeleri Küfe'den kalkar Medine'ye gelir, meseleyi bizzat Hz. Ömer'den öğrenir, hadisi ondan dinlerlerdi.” 


Sahâbe-i kirâm efendilerimiz fetihlerle birlikte İslâm dünyasının farklı şehirlerine dağılınca gittikleri şehirlerde yöneticilik gibi görevler üstlenmelerinin yanı sıra en önemli faaliyet sahası olarak ilim meclisleri kurdular. Bu meclislerde binlerce kişiye hadis-i şerifleri ve Resülullah Efendimiz'in hayatını aktardılar. Kimileri bu meclislere ara sıra katılırken kimileri de bu ilim meclislerinin müdavimleri yani sahâbe-i kirâmın öğrencileri oldu. Sahâbe-i kirâm kendilerinden ders alan bu kişilere sadece hadis nakletmekle kalmıyor, ayrıca hadislerin nasıl anlaşılması gerektiğini, hadislerin vürüd sebeplerini, nâsih ve mensuhu, müşkil, mücmel, mübeyyen, sarih kinaye gibi Arap dilinin inceliklerini, usul ilminin ince noktalarını, lafızların anlaşılmasındaki metotları, fakih sahabilerin yeni karşılaştıkları meseleler hakkında şahit oldukları ve uygulamaya geçirdikleri vâklaları ve bunların dayanak noktalarını öğretiyorlardı. Çünkü onlar gerek Resül-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem) ile gerekse onun en yakın sahabileriyle dirsek teması kurup şâri'in maksadını anlama noktasında en liyakatli olan fakih sahabilerdi. 


Hz. Peygamber ashabının dinde anlayış sahibi olmalarını istemiş, onlardan kavrayış ehli olanları övmüştü. Sahâbe-i kirâmdan bazıları Peygamberimiz'in bahsettiği bu özellikleriyle temayüz etmiş durumdaydı. Örnek verecek olursak, Resülullah tsal- 


14 


lallahu aleyhi vesellem] Muâz b. Cebel'i Yemen'e kadı olarak gönderirken aralarında şu konuşma geçmişti: 


- Ey Muâz, önüne bir mesele getirildiğinde neye göre hüküm vereceksin? 


- Allah'ın kitabına göre. 
- Allah'ın kitabında bulamazsan? 
- O zaman Resülullah'ın sünnetine göre, 


- Allah'ın kitabında ve resülünün sünnetinde de bulamazsan? 


- Kendi görüşüme göre ictihad ederim ve vazgeçmem (davayı hükümsüz bırakmam). Hz. 
Peygamber bu cevabı alınca eliyle onun göğsüne vurarak, 


- Peygamberinin elçisini Allah ve Resülü'nün hoşnut olduğu (cevaba) muvaffak kılan Allaha hamdolsun, demişti. * 


Hz. Ömer de Ebü Musa el-Eş'ari'yi Basra'ya kadı tayin ettiğinde ona bir mektup yazmıştı. Bu mektupta Hz. Ömer şu sözlerle Ebü Musa'dan karşılaştığı meseleler karşısında fıkhı kullanmasını, gerektiğinde yeni bir mesele karşısında, o meseleyi Resülullah'ın sünnetine tatbik edip kıyas yapmasını emrediyordu: “Kitap ve Sünnet'te hükmünü bulamadığın ve kesin olarak vicdani bir kanaate varamadığın davalarda iyice düşün. Emsal olaylar araştır ve benzerlikler bulmaya çalış. Sonra (hükme tesiri olan) benzerlikleri bulunca bunlar hakkında kıyası uygula. Bulduğun sonuçlar içinde Allah katında en sevimli olan (İslâmi prensipler ile 


3 Ebü Davud, Akzıye, 11. 


en çok bağdaşan) ve senin vicdani kanaatine göre hakkaniyete en yakın olanla hüküm ver.” 


Hz. Peygamber ashabını dinde fıkıh sahibi yapmaya ve onları istinbat usulleri konusunda yetiştirmeye özen gösterirdi. Bu sayede sahabeden yedi kişi Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] zamanında fetva verecek seviyeye gelmişti. Bunlara fukahâ-i seb'a denir ki bu yedi fakih şunlardır: Ömer b. Hattâb, Ali b. Ebü Tâlib, Hz. Âişe, Zeyd b. Sâbit, Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer. Hz. Peygamber'in refik-i a'lâya intikal etmesinden sonra sahabe bu yedi kişiden fıkıh öğrenmeye devam etti. Onların da sahabe ve tâbiin arasında fetva verecek yetişmiş öğrencileri oluştu. 


Arapça'yı iyi bilmeleri, Hz. Peygamber'le beraberlikleri ve Allah ve Resülü'nün maksadını çok iyi anlamaları sebebiyle sahabe neslinden müctehid fakihlerin sayısı bir hayli çoktur. 


“Peygamber size her ne getirdi ise onu alın, size neyi yasakladı ise ondan sakının!” (Haşr 59/7) emrini en iyi anlayan ve en güzel şekilde yerine getiren şüphesiz ashâb-ı kirâm idi. 


Resül-i Ekrem'in ahirete irtihalinden sonra durum değişti. Meydana gelen yeni olayların hükmünü artık Resülullah Efendimiz'e arzetmek mümkün değildi. Diğer taraftan devlet işleri çeşitlenmeye, fetihler ve ticaret gibi sebeplerle İslâm daha geniş alanlara yayılmaya başlamıştı. Daha önce tecrübe edilmemiş yeni durumlar ortaya çıkmıştı. Sahabenin fıkıhta ileri gelenleri bu yeni durumlar için İslâm adına hükümler vermekle karşı karşıya kalmışlardı. 
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Buna göre, önlerine gelen meselenin hükmü Kur'an'da veya Sünnet'te açıkça bulunuyorsa o cevabı veriyorlardı. Eğer bu iki kaynakta bulunmuyorsa veya farklı yorumlara imkân verecek bir tarzda bulunuyorsa ictihad yapıyorlardı. Çünkü böyle ictihad etmeyi onlara Resül-i Ekrem öğretmişti. Muâz b. Cebel'i Yemen'e gönderirken Resülullah'ın söyledikleri buna örnektir. 


Abdullah İbn Ebü Yezid şöyle demiştir: “İbn Abbas'a [radıyallahu anhümâ] bir mesele sorulduğu zaman şöyle hüküm verdiğini gördüm: Eğer konuyla ilgili Allah'ın kitabında bir hüküm varsa onu söylerdi. 
Allah'ın kitabında bir hüküm bulunmaz fakat Resülullah'tan konuyla ilgili bir hüküm gelmişse onu söylerdi. O mesele Allah'ın kitabında ve Resülullah'ın sünnetinde bulunmuyorsa, Hz. Ebü Bekir ve Hz. 
Ömer'den bir hüküm gelmişse onunla hükmederdi. 
Şayet Allah'ın kitabında, Resülullah'ın sünnetinde, Ebü Bekir ve Ömer'in ictihadlarında da bulunmuyorsa bu durumda kendi görüşüyle ictihad ederdi.” 


Şunu iyi bilmek gerekir ki İslâm dini, Allah katından gönderilen dinlerin sonuncusu olmuştur. 
Artık kiyamete kadar başka din gelmeyecektir. 
Buna göre, İslâm dininin kaynakları, sadece mevcut olayların değil, dünyanın sonuna kadar ortaya çıkacak bütün olayların hükmünü bulmaya elverişli bir zenginliktedir. Kur'an ve Sünnet'teki hukuki naslar ise sınırlıdır, artık vahiy sona erdiğine göre bunlara başka naslar da eklenmeyecektir. Buna karşılık, insanların karşılaştıkları ve karşılaşacakları olaylar sınırlı değildi, her an yeni olaylar ortaya çıkmaktaydı. Sınırlı kaynaklar sınırsız olayları 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karşılayamayacağına göre, sahabe efendilerimiz Resülullah'ın kendilerine öğrettikleri şekil ve üslubuyla ictihad ettiler. Gittikleri yeni yerlerde karşılaştıkları yeni meseleler karşısında Kur'an ve Sünnet'in yani nasların ruhuna uygun olarak hareket edip fetva verdiler. 


İslâm dünyasının her bir bucağına dağılan, git- 
, tikleri yerlerde ilim meclisleri kurup, hem fetva verip insanları aydınlatan hem de bu ders halkalarında yüzlerce, binlerce talebe yetiştirip Resülullah'tan devraldıkları fıkıh mirasını öğreten sahabiler, bu dönemde insanlar arasında iftâ ve kaza (yargı) görevini yürüttüler. Onlar, Kur'an ve Sünnet'in dili olan Arapça'yı, âyetlerin nüzül ve hadislerin vürüd sebeplerini çok iyi biliyorlar, İslâm teşriinin inceliklerine, maksat ve hedeflerine tam manasıyla vâkıf bulunuyorlardı. Çünkü bu büyük sahabiler, kavrama gücü, zekâ ve ahlâki meziyetler bakımından seçkin insanlar oldukları gibi, bunun ötesinde bir de uzun süre Resül-i Ekrem ile beraber yaşamış, ona arkadaşlık etmiş kişilerdi. 


Dini veya dünyevi herhangi bir olayın hükmünü tesbit ihtiyacını duyduklarında, doğrudan doğruya Allah'ın kitabına müracaat ederler, burada ihtiyaç duydukları konu ile ilgili hükmü bulamazlarsa Resülullah'ın sünnetine bakarlar, orada da aradıklarını bulamazlarsa ictihad ederler, (Kur'an ve Sünnetten) benzer olaylar araştırırlar, buldukları hükmü karşılaştıkları benzer olaylara da uygularlardı. Benzer olay da bulamazlarsa, İslâm hukukunun koyduğu hükümlerde gözettiği menfaat ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, karşılaştık- 


ları olaya uygun olan ve maslahatı gerçekleştiren çözümü ortaya koyarlardı. 


İşte sahâbe-i kirâm, bu ölçüye uyarak Resülullah'ın öğrettiği tertemiz itikadı taşıyorlardı. Kendilerine yetişen tâbiin ve onlardan sonraki dönemde yaşamış olan tebeu't-tâbiin döneminin genel karakteri aynı idi. Onlara, Peygamber Efendimiz'in anlayış ve uygulamalarına sımsıkı bağlı oldukları için ve müslümanların asıl çoğunluğunu oluşturan ana gövdeden kopup ayrılmadıkları için “Ehl-i sünnet ve'l-cemâat” denildi. “Dini en doğru anlayan ve yaşayan öncülerimiz” anlamında da “selef-i sålihin” ismi verildi. 


Mesela meşhur sahabi Abdullah b. Mesud fradıyallahu anh} Kendisine sorulan bir meselenin cevabını bir ay araştırdıktan sonra açıklamış ve şöyle demişti: “Bu konuda kendi ictihadıma göre hükmediyorum. Eğer doğru ise bu Allah'tandır. Şayet yanlış ise bu benden ve şeytandandır; Allah ve Resülü ondan uzaktır.” 


Bazan bu farklı müctehidlerin görüşleri aynı olurken, bazan da farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 
Bu farklı görüşlerin ortaya çıkması gayet tabii bir durumdur. Çünkü birden fazla müctehid, hepsi kendi ellerinde bulunan bilgi kaynaklarını kullanarak hükmü bildirilmemiş olan bir konuyu aydınlatmaya çalışmışlardır. 


Bir müctehidin elindeki deliller diğer müctehid- de olmayabiliyordu, hüküm kaynakları birden fazla yoruma açık bulunabiliyordu veya birinin kullandığı usul diğerinden farklı olabiliyordu. Bunlar ve 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benzeri birçok sebepten dolayı müctehid âlimler farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Fakat bu farklılıklar ümmet için bir rahmet vesilesidir. “Ümmetimin ihtilafı rahmettir”* hadisi bunun delilidir. 


Sahabe ve tâbiin devri böylece geçtikten sonra, daha önce mevcut olmayan yeni durumlar ortaya çıktı. Araplar'ın Arap olmayanlarla iyice karışması bu durumlar arasında yer alıyordu. Bu karışma Arap dilinin o derece zayıflamasına yol açtı ki artık eskiden olduğu gibi Arapça'nın İslâm toplumunun tabii dili haline dönmesi imkânsızlaştı. 
Müctehidlerin görüş belirtmelerini gerektiren çok sayıda olayların ortaya çıkışı da bu durumlardan biriydi. İşte bütün bunlar, fakih ve müctehidleri, ictihad faaliyetinin disipline edilmesi ve keyfi hüküm verme ihtimaline karşı tatmin edici bir tedbir alınması için harekete geçirdi ve onları şer'i deillerden hüküm istinbat edilirken esas alınacak prensipler ve kurallar belirlemeye sevketti. Onlar bu prensip ve kuralların belirlenmesinde, naslar- da yer alan ifadelerin kullanış tarzlarına ve Arap dilinin üsluplarına tümevarım metodunu uygulama yolundan faydalandılar. Sonra bu kuralları tedvin ettiler (derlediler) ve “usül-i fıkıh” adını verdikleri müstakil bir ilmi disiplin haline getirdiler. 


Mezhep Ne Demektir? 


Lugatta “yürüyüp gitmek” manasındaki “zhb” kökünden türetilen mezhep kelimesi, “gidilen yol, tutulan yol” anlamlarına gelir. Istılahta ise “bir müc- 


4 Münâvi, Feyzü'-Kadir, 1/271. ; j 
5 Zekiyyüddin Şaban, /slâm Hukuk İlminin Esasları (çev. İbrahim Kâfi 
Dönmez), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011, s. 32-33. 
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tehidin, ictihad ve anlayışlarından meydana gelen itikadi ve fıkhi yol” diye tarif edilir. Başka bir ifadeyle bir müctehidin, İslâm'ın itikadi, ameli-fer'i konularını, nasların ışığı altında muayyen ve hususi bir şekilde anlaması neticesinde ortaya koyduğu görüş, fikir ve ictihadlarının oluşturduğu metodolojiye mezhep denir. 


Bu böyle olmakla birlikte ictihad sanıldığı kadar kolay bir mesele değildir. Daha önce zikrettiğimiz üzere, selef âlimleri ve mezhep imamları, naslardan hüküm istinbat edebilmek için hayatlarını .bu ilme adamışlar, çok çeşitli ve çetrefilli merhaleler- den geçmişlerdir. 


Usul eserlerinde iki tür ictihaddan söz edilir: 


1. Mutlak ictihad: Bu, her olay için hüküm istinbat edebilme ve bütün meselelerde fetva verebilme kudretidir. Bu güce sahip olan kişiye “mutlak müctehid” denir. 


2. Mukayyet ictihad: Bütün meselelerde olmayıp bir kısım meselelerde hüküm istinbat edebilme kudretidir. 


Mezhep imamları mutlak müctehiddir. Usul kitapları mutlak müctehid olabilmenin bazı şartlarını şöyle sayarlar: 


Birinci şart: Teşride temel ve birinci kaynak olması açısından Kur'ân-ı Kerim'i bilmek. Kur'an'ı bilmekten maksat da onun anlamlarını hem dil açısından hem teşrii açıdan kuşatmaktır. Dil açısından kuşatma, onun müfredatını-mürekkebâtını (basit ve birleşik yapılarını) ve ifade hususiyetlerini bilmekle olur. Bu da Arap dilinin inceliklerini kavramak suretiyle, yani tabii yolla ya da büyük bir emek sarfedip sarf, nahiv, edebiyat ve belâgat gibi Arap diliyle ilgili bilgileri nazari ve tatbiki olarak öğrenmek suretiyle gerçekleşir. Teşrii açıdan kuşatma ise ibare, işaret, iktizâ, mantük, mefhüm gibi lafızların manalara ve hükümlere delalet şekilleriyle lafzın, âm, hâs, müşterek, mücmel, müfesser, müşkil, muhkem, hafi, zâhir gibi kısımlarını istinbat işleminde bunları kullanabilecek ölçüde her birinin hükmünü bilmekle olur. 


İkinci şart: Hz. Peygamber'in sünnetini bilmek. 
Burada da maksat, onun anlamlarını hem dil açısından hem teşrii açıdan kuşatmaktır. Bunun yanı sıra, mutlak müctehidin, sünnetin bize hangi yoldan ulaştığını, mütevâtir mi, meşhur mu yoksa âhad rivayetle mi geldiğini, bunların her birinin hükmünü, sahih hadisleri sahih olmayandan, makbul olanlarını merdud olanlarından ayırt edebilmek üzere råvilerin cerh ve tadil durumlarını da bilmesi gerekir, 


Üçüncü şart: Kitap ve Sünnet'in nâsih ve mensuhunu bilmek. Aksi takdirde nâsih bir nas bulunduğu halde onun neshettiği mensuh nas ile amel etmiş olur. 


Dördüncü şart: Arap diline tam bir şekilde vâkıf olmak. Bu da sarf, nahiv, belâgat, meâni, beyân ve edebiyat gibi Arap diline taalluk eden ilimleri, dilin inceliklerini, kaidelerini bilmekle mümkün olur. Zira İslâm'ın en önemli iki kaynağı olan Kur'an ve Sünnet Arapça'dır. 


Beşinci şart: Fıkıh usulünü bilmek. Çünkü fıkıh usulü, ictihadın temelidir. O olmadan, müctehidin esas gayesi olan tafsili delillerden şer'i 


hükümleri çıkarma işini başarması imkânsızdır. 
Zira tafsili deliller bu hükümlere delâlet ederken, emir, nehiy, âm, hâs gibi değişik şekiller içinde bulunur. Hüküm istinbatında bu şekillerin ve her birinin hükmünün bilinmesi zaruridir. Bu şekilleri ve hükümlerini açıklamayı üstlenen ilim ise fıkıh usulüdür. İctihad edecek kişinin, diğer müctehidlerce konmuş ve usul kitaplarında tedvin edilmiş kuralları bilmesi yeterli değildir. Usul ilmi tedvin edilmeden önceki müctehid imamların kavradıkları şekilde, bu kuralları bizzat kavramış olmalıdır. Bu noktaya ulaşabilmek için ise şer'i kaynaklara çok iyi nüfuz etmesi, Arap diline tam bir vukuf kesbetmesi, Arapça'da lafızların ve manaların kullanılış şekillerini kendisini dil bilginleri arasında da üstün bir mevkiye çıkaracak ölçüde bilmesi gerekir. 


Altıncı şart: İslâm hukukunun ana gayelerini bilmek, hikmet ve hedeflerini kavramış olmak. Bu, şer'i hükümlerin hangi olaylar hakkında geldiğini, bunların birçoğunda şâri'in işaret ettiği illet ve hikmetleri inceleyip, tümevarım metodu ile sonuçlar çıkarmak suretiyle olur. 


Bunun yanında müctehidin, adaletli ve inancı- nın sağlam olması, anlayış ve takdir gücüne sahip bulunması, icmâ ve ihtilaf konusu olan hususlar, kıyas ve çeşitlerini bilmesi, şer'i hükümlerin amaçlarını ve gözetmiş olduğu maslahatları bilmesi, İslâm milletlerinin örf ve âdetlerine vâkıf olması, ictihada fıtraten kabiliyetli olması gerekir. Müctehidin isabetli karar verebilmesi için, ince bir idrake, fıtri bir kabiliyete ve zihni berraklığa sahip olması 


6 bk. Zekiyyüddin Şaban, İslâm Hukuk İlminin Esasları, 5. 438-439. 
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lazımdır. Bu kabiliyete sahip olmayan diğer şartları taşısa da müctehid sayılmaz. Hatta İnam Gazâli (v. 505/1111) müctehidin fetvasının kabul edilebilmesi için, önce günahlardan kaçınan, iyi ahlâk sahibi âdil bir kimse olması gerektiğini söyler ve böyle olmayan kimsenin vereceği fetvanın da kabul edilmeyeceğini belirtir. 


Bizim burada ictihad ehliyeti için daha doğrusu müctehid imamların sahip olduğu vasıflar hakkında zikrettiğimiz hususlar icmâlidir. Bunları söylememizdeki ana gaye hem ictihad işinin zorluğu hem de mezhep imamlarının çok uzun yıllar elde ettikleri bilginin derinliği ve onların çizmiş oldukları metodun (mezhebin) sağlamlığıdır. 


Dolayısıyla ictihad, her insanın güç yetirebileceği bir iş değildir. Zira bu iş, sahibine şer'i deilleri anlayabilme ve onlardan hüküm çıkarabilme imkânı veren özel bir muhakeme gücü gerektirir. 
Bu melekeyi ise Allah bütün kullarına vermemiş, sadece bazı kullarına nasip etmiştir. 


Şunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazımdır. Mezhepler birden bire kurulmuş müesseseler değildir. Mezhepler, imamlarının kendilerinden önceki üstatlarından devraldıkları usul yolunu devam ettiren kimselere nisbet edilen isimlerden başkası değildir. Dolayısıyla Hanefi mezhebi dendiği zaman İmâm-ı Azam'ın mezhebini anlamaktan ziya- de İmâm-ı Âzam ve onun yolunu takip ettiği tâbiin ve sahabenin mezhebini anlamak gerekir. Çünkü hiçbir müctehid, tâbiin ve sahabe yolunu asla terketmemiş, aksine istikametini ve mezhebinin usullerini, izinden gittiği sahâbe-i kirâmın usulleri- 


ne dayandırmışlardır. Zira onlar, hakkında Kur'an ve Sünnet'te nas olan meselelerde naslardan asla ayrılmamışlar, hakkında nass bulunmayan meselelerde de sahabe ve tâbiinin ictihad usullerine dayanarak, kendilerinden ilim aldıkları hocalarının usül-i fıkıh metodundan ilerleyerek amel etmişler, ictihadda bulunmuşlardır. 


Hatta bu noktada İbn Vehb İmam Mâlik'in rahmetullahi aleyh) Şöyle dediğini nakleder: “Eskiden bir kimse fetva verdiğinde, ona niçin öyle fetva verdiği sorulmazdı. Çünkü onlar fetva vermek için kendilerine geleni nakletmekle yetinirler, soranlar da 
bunu kabul ederlerdi.” 7 


Hz. Enes'in fradıyallahu anh) rivayet ettiğine göre Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] Şöyle buyurmuştur: “Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. 
Bunların da biri dışında hepsi cehenneme girecektir.” Sahâbe-i kirâm, “Yâ Resulallah! Kurtuluşa eren bu fırka kimlerdir?” diye sordular. Buyurdular ki: “Onlar, benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır.” 


Müctehid imamlar Kur'ân-ı Kerim'in hükümlerine, Resülullah'ın. {sallallahu aleyhi vesellem) sünnetine ve onun yolundan giden sahâbe-i kirâmın yoluna sımsıkı bağlıydılar. Onlar ilmi hayatları boyunca bu usulden asla taviz vermediler. Bu sebeple Allah Teâlâ onları ve takip ettikleri selef-i sâlihinin yolunu kıyamete kadar devam ettirecektir. 


Kitabımızın ana konusu fıkhi mezhepler olduğu için bu bölümde ameli yani fıkhi mezhep- 


7 Beyhaki, ekMedhals.237. o 
8 Tirmizi, İmân, 18; Taberâni, e-Mu'cemü'-Kebir, 81268, 273; 18/70; 
a.mlf., e/-Mu'cemü”-Evsat, nr. 4886, 7840. 


lerin doğuşuyla ilgili detaylı bilgi verdik. Bununla beraber itikadi mezheplerin ortaya çıkışından da kısaca bahsetmekte yarar var. Peygamber Efendimiz hayatta iken doğal olarak hiçbir itikadi ihtilaf yaşanmıyordu. Çünkü sorulan soruların kesin cevabı bizzat Resülullah'tan [sallallahu aleyhi vesellem) alınıyordu. Hz. Ebü Bekir'in) ve Hz. Ömer'in iradı yallahu anhümâ) halifelikleri döneminde pek çok belde fethedildi. İran, Mısır, Suriye müslümanların eline geçti. Buralarda yaşayan hıristiyanların, Mecüsiler'in ve diğer dinlere mensup kişilerin bir kısmı müslüman oldu. Müslüman olan bu kişiler kaçınılmaz olarak farklı sorular türettiler, İslâm'ı tanımak için çaba gösterdiler. Ayrıca müslüman olmayan hıristiyanlar ve Mecüsiler de müslümanlarla tartışmaya başladılar. Böylece o zamana kadar Kur'an ve Sünnet ne diyorsa direk kabul edilirken akıl ve mantık daha fazla işin içine girmeye başladı. 
Fethedilen ülkelerdeki zenginlikler ve bu zenginliklerin paylaşımı da fitnelere sebep oldu. Neticede büyük kargaşalar çıktı ve Hz. Osman [radıyallahu anh] şehid edildi. Böylece akılcılığın ve farklı soruların ön plana çıktığı bir devirde bir de müslümanlar birbirleriyle savaşa tutuştular. Sahabi efendilerimiz, tabiin ve tebeu't-tâbiin şüpheden, akılcılıktan mümkün olduğunca uzak durarak Kur'an ve Sünnet ne diyorsa aynen kabul etmeye ve nakletmeye devam ettiler. Ama bu arada bazı kimseler farklı itikadi görüşler ortaya attı. İmâm-ı Âzam frahmetullahi aleyh] gibi âlimler de kafalarda soru işaretleri ve görüş farklılıkları artınca müslümanların itikadını muhafaza etmek için âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen, sahâbe-i kirâmdan öğrendikleri 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itikad esaslarını açıklamaya koyuldular. İmâm-ı Âzam rahmetullahi aleyh} gibi büyük âlimlerin hem nakle hem de akla uygun açıklamaları vesilesiyle iman esasları korundu ve yayıldı. İmâm-ı Âzam'ın (rahmetullahi aleyh) açıklamaları daha sonra Hanefi âlimlerinden İmam Mâtüridi [rahmetullahi aleyh) tarafından açıklandı, izah edildi. Bu izahla Mâtüridi mezhebi kuruldu. Aslında Mâtüridi mezhebi neredeyse tamamen Ebü Hanife'nin (rahmetullahi aleyh] itikadi görüşlerinin açıklamasından ibarettir. Yani Hanefi mezhebinden çok ayrı bir mezhep değildir. 
Bir nevi Hanefi mezhebinin itikadi koludur. İmam Eş'ari de (rahmetullahi aleyh) başlangıçta hak yoldan uzaklaşmış mezheplerden biri olan Mu'tezile mezhebinin ders halkalarına katılıyordu. Mu'tezile mezhebinin yanlışlığını iyice anlayınca onların halkasını terketti ve aynı İmâm-ı Âzam (rahmetullahi aleyh) gibi Kur'an ve Sünnet itikadını açıklayan, izah eden, delilleriyle ortaya koyan bir mezhep kurdu. 
Şunu iyi bilmeliyiz: Ehl-i sünnet ve'l-cemâat itikadi mezhepleri yani EŞ'arilik ve Mâtüridilik tamamen soruların ve sapkınlıkların artması sebebiyle iman esaslarını açıklamak için ortaya çıkmışlardır. Tek yaptıkları, sahâbe-i kirâmın sorgulamadan iman ettiği hükümleri sorgulayan kişilere karşı savunmak, açıklamak ve ispatlamaktır. Asla yeni bir hüküm icat etmezler. 


Bir Mezhebe Bağlanmanın 
Gerekliliği 
Günümüzde en çok tartışılan dini meselelerin 


başında, bir mezhebe bağlı olmak konusu geliyor. 
Özellikle oryantalistlerden etkilenen bazı zümreler 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mezhep kelimesini duyduklarında, “Bir mezhebe uymaya ne gerek var? Hz. Peygamber zamanında mezhep mi vardı? Elimizde hadis var, Kur'an var, biz anladığımız gibi hüküm verir, ona göre amel ederiz” gibi söylemlerde bulunarak özellikle genç dimağlarda menfi etkilere sebep oluyorlar. Mezhepsizliğe rağbet ettiren ve mezhepleri inkâr eden kişilere göre, bir mezhebe bağlanmak gereksiz olup herkes kendi görüşünü Kur'an ve Sünnet'ten çıkartmalıdır. Onlar, Kur'an'ın dinin tek kaynağı olduğunu, hadislerin hiçbir şekilde dinin kaynağı kabul edilmemesi gerektiğini söylerler. Hatta mezheplerin ortaya çıkmasını, hadislerle amel edilmesinin bir neticesi olarak görürler. Bu gibi kimseler mezhebin gereksizliğinin propagandasını yapmaktalar. Ayrıca İslâm tarihinde ve hassaten Osman-Ida mezheplerin bütünleştirici yönüne perde çekerek mezheplerin ayrıştırıcı olduğunu iddia ederler. 
Bazı din âlimi görünümlü kimseler, İslâm kültür hazinesini bizlere kadar ulaştırmak için hayatlarını ilme adayan, hadis, fıkıh, tefsir, dil gibi ilimleri tahsil edebilmek ve bunları kendilerinden sonraki nesle aktarabilmek için kılı kırk yararak gecesini gündüzüne katan, hayatlarından geçen, ömürlerini bu yolda tüketen Ehl-i sünnet ulemamızı, “klasik İslâm âlimi” şeklinde niteleyerek, çalışmalarının günümüz için bir fayda sağlamayacağını, görüşlerinin çağdaşlıkla bağdaşmadığını söylerler. 


Bakınız, asırlar boyu bu ümmet, dört mezhepten birine tâbi olagelmiştir. Bu konuda muteber hiç kimsenin bir itirazı olmamıştır. Bu hususta müfessirler, muhaddisler, usulcüler hatta fıkıhçılar bile mutlaka bir mezhebe tâbi olmuşlar, ayrılık göstermemiş- 


lerdir. Buna örnek olarak birçok ismi zikredebiliriz: Serahsi, Pezdevi, İbnü'-Hâcib, Zeylai, Kadı İyâz, Beyhaki, Hatib el-Bağdâdi, Nevevi, İbn Hacer, Süyüti, Cessâs, Begavi, Zerkeşi, İbnü'l-Hümâm, İmâmü”-Haremeyn, Gazâli, Sübki, İbn Kudâme ve diğer pek çok imam; İslâm âlimi (rahmetullahi aleyhim]... 
Acaba bu büyük âlimler hem itikadda hem de amel- de neden o büyük zatları takip etmişlerdir? 


Mezhepleri inkâr edenlerin bir kısmı sadece Kur'an'ın yeterli olacağını ve hadis-i şeriflerin devre dışı bırakılmasını söylerlerken bazı bir kısmı da muhtelif hadis kitaplarını toplayarak, “Ben çok hadis okurum. Ciltler dolusu hadis kitaplarım var. Peygamberimiz ne dediyse öyle amel ederim” diyerek mezheplerin gereksiz olduğunu iddia ederler. Peki çok hadis bilmek veya elimizin altında ciltler dolusu hadis kitabı bulundurmak ictihad etmeye yeterli midir? 


Şöyle bir düşünmek lazım: Hadisleri bize en çok rivayet eden sahabi kimdir? Ebü Hüreyre fradıyallahu anh]. Ondan bize gelen hadis sayısı 5300'den fazladır. Hemen hemen Kur'an kadar bize hadis nakletmiştir. İslâm hukuk tarihine baktığımızda Ebü Hüreyre'nin fradıyallahu anh, bu kadar hadisi ezbere bilmesine rağmen fakih sahabiler arasında olmadığını, aksine karşılaştığı meseleler hakkında bildiği hadislerdeki muradın ve uygulamanın nasıl olacağını Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mesud, Zeyd b. Sâbit ve annelerimizden de Hz. Âlşe'ye [radıyallahu anhüm] sorduğunu görürüz. İşte sahabenin büyüklerinden Ebü Hüreyre (radıyallahu anh) bile, “Çok hadis biliyorum, 


öyleyse çok ictihad ederim” dememiştir. Dolayısıyla biri, “Ben çok hadis okuyorum, öyle ise hiçbir fıkıhçıya ihtiyaç duymadan ictihad edip amel edebilirim” diyemez; demesi yanlıştır. Bu yanlış iddianın sahabe hayatında yerinin olmadığını görebiliriz. 


İslâm tarihini incelediğimizde, müctehid imamlar döneminden sonra, her ne kadar ictihad derecesine ulaşmış imamlar gelse de onların dahi dört mezhep imamından birine tâbi olduklarını görebiliriz. Elbette bu, onların ictihada elverişli olmayışları anlamına gelmez. Aksine ehliyeti haiz olmalarına rağmen gerek sahabenin, gerek tâbiinin ve gerekse müctehid imamların, naslardan hüküm istinbat etme noktasında bütün kuralları tedvin etmiş olmaları ve sonraki nesiller için bir şey birakmamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu durum aynen matematik, geometri, fizik, kimya ve buna benzer ilimlerin temel kurallarının yüzyıllar öncesinden belirlenmiş olmasına benzer. 


Nasıl ki günümüzde deney ve gözleme tâbi olmasına rağmen fizik, kimya ve matematiğin temel kuralları tamamlanmışsa müctehid imamlar döneminde de şer'i naslardan hüküm çıkarmanın kuralları tamamlanmıştır. Onların eserlerini inceleyen bir mütehassıs fıkıhçı, şer'i hükümleri elde etmede bunlardan başka usul yolunun kalmadığını müşahede edebilecektir. Bu aynen bir matematik problemini çözmenin üç veya dört yöntemi- nin olmasına benzer. Mezhep imamları da doğru sonuca ulaşmak için farklı metotları kullanmışlar, ancak bunu yine sağlam bir zeminde gerçekleştirmişlerdir. Sağlam zeminden kastımız, usul ilminin 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dayandığı şer'i bir metodolojidir. Güvenilirliğini, dayanağını, usül-i hadis, usül-i tefsir, kelâm, Arapça (bedi, beyân, meâni) gibi ilimlerden almayan sırf akli çıkarımlarla elde edilen sonucu, fıkıh usul metotlarından biri saymak mümkün değildir. 


Bu sebeple müctehid imamlardan sonra gelen âlimler, fakihler, seleflerinin çabalarının Üzerine daima ilavelerde bulunmuşlar, onların temelleri üzerine bina inşa etmişlerdir. Bu sebeple İbn Nüceym, el-Eşbâh ve'n-Nezâir adlı eserinde şöyle demektedir. “İbnü'-Hümâm'ın, et-Tahrir'de açıkça ifade ettiğine göre, dört mezhebe muhalif bir mezheple amel edilemeyeceğine icmâ akdedilmiştir. Çünkü bu mezhepler, sağlam bir şekilde muhafaza altına alınmış, şöhret bulmuş ve bunların etbaı çoğalmıştır.” 


İmam Nablusi Hulâsatü't-Tahkik adlı risalesinde dört mezheple ilgili şunları kaydetmektedir: “Zamanımızda dört mezhepten başka bir mezhebi taklit etmek câiz değildir. Câiz olmaması diğer mezheplerdeki noksanlıktan ve dört mezhebin onlardan üstün olmasından kaynaklanmıyor. Çünkü onların arasında bütün ümmetin en üstünleri olan ilk halifeler vardı. Ancak onların mezheplerinin tedvin edilmemesi, şu anda o mezheplerin şartlarını, kayıtlarını bilemeyişimiz ve bize tevâtür yoluyla ulaşamamaları sebebiyle taklit etmemiz câiz değildir. Eğer bu şartları taşıyan herhangi bir şey bize ulaşsaydı, tıpkı ötekiler gibi bunu da taklit etmemiz câiz olurdu. Fakat bu şekilde bize ulaşmadı.” 


Müctehid imamlar döneminde elbette bu dört mezhepten daha fazla hak mezhep bulunmaktaydı. 


9 Fahreddin Atar, Fıkıh Usulü, İstanbul: İFAV, 2008, s$. 395. 


Ancak bu dört mezhep dışındakilerin ictihad ve fetvalarının tasnif ve tedvin edilmemesi sebebiyle sonraki nesiller tarafından tatbik sahasına geçirilememiş ve buna binaen de hicri beşinci asrın başlarına doğru tamamen unutulmaya yüz tutmuştur. Bu müctehidlere ait görüşler, yer yer dört mezhebin fıkıh kitapları içinde zikredilse de tamamıyla bir mezhebin görüşlerini ihtiva edecek yeküne ulaşmadığından amel edilememiştir. Bunun haricinde dört mezhep fıkhının ictihadlarında ortaya çıkan neticeler, delillerindeki kuvvet, tatbik sahasının imkânı ile ihtiyat ve takvaya daha yakın olması sebebiyle diğerlerinin arasında temayüz etmesine sebep olmuştur. 


Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali adlı eserinde mezheplerin gerekliliği hususunda şu notları kaydeder: Adlarını yazdığımız dört büyük imam, müslümanlar için Allah'ın bir rahmetidir. 
Bunlar dört delilden dini hükümleri çıkarmışlar ve müslümanlara izleyecekleri yolu göstermişlerdir. 
Artık bunlardan herhangi birinin mezhebine uyan kimse, hak bir mezhebe bağlanmış, Peygamberimiz'in yolunda bulunmuş demektir. 


Bu saygıdeğer büyük müctehidlerin hepsi de dini meselelerin esasında birleşmişlerdir. Bu bakımdan aralarında ayrılık yoktur. Ancak ikinci derecede bulunan bir kısım meseleler üzerinde ayrılık göstermişlerdir. Fakat güzelce incelenirse görülür ki bunların çoğu görünüşte olan bir ayrılıktan başka bir şey değildir. Çünkü bu meselelerin birçoğunda bu büyük zatlardan biri “azimet-takva” yolunu, diğeri de bir “ruhsat-müsaade” yolunu seçmiştir. Böylece müminlerin önüne geniş bir rahmet 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sahası açılmıştır. İşte, “Ümmetim arasında bulunan görüş ayrılıkları bir rahmettir” © hadis-i şerifi ile buna işaret buyrulmuştur. 


Hak mezheplerin ictihadları arzi değil, semavidir; şahsi/kişisel görüş değil, Kur'an'a ve Sünnet'e dayanır, onlara uygundur. Öyleyse çok net olarak söylemeliyiz ki bu hak mezhepler İslâm dininin büyük, rahmet eseri ve cihanşümul bir din olduğunun tescili hükmündedir. Mezheplerin hiçbirini uygulamayan insan, ibadetlerini kemaliyle yapmaya muktedir olamaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'den {sallallahu aleyhi vesellem] ibadet hususunda alınabilecek ne varsa mezhepler asıl kanallardan, sahih olarak almışlar, zaptetmişler, kaydetmişlerdir. Doğru olarak yorumlamışlardır. 


Öyleyse dört mezhepten birinin görüşlerine uygun amel eden, amelinde makbul derecede sıhhat ve istikameti yakalamış demektir. Aksi takdirde amelini mezheplerden birine dayandırmayan, amelinde bid'at ve dalâlet içindedir. Hâsılı, aradan bunca asırlar geçtikten sonra bugün, mezhepleri inkâr edip yeniden İslâmiyet'i keşfetmeye, yeniden ibadet şartlarını araştırmaya kalkmak, yeni bir dalâlet ve bid'at mezhebi ortaya koymak demektir. 
Yani dört mezhepten biriyle amel etmeyen, dini eksik ve yetersiz olarak yaşamaya mahkümdur. 


Düşünelim: Müslümanlıkta ibadetlere, muamelelere ve diğer konulara ait ne kadar çok mesele vardır. Bunların hükümlerini Kur'an'dan, Sünnet'ten ve ümmetin icmâından bulup meydana çıkarmak, öyle her müslüman için kolay bir şey de- 


10 Münâvi, Feyzü'-Kadir, 11271. 


ğildir. Bu çok büyük bir ilim ve dirayet işidir. İşte bu büyük müctehidler, yalnız Allah rızası için, müslümanlara gerekli olan bütün meseleleri açıkça bildirmişlerdir. Her asırda milyonlarca müslümana ışık tutmuşlardır. Artık bu büyük zatların Müslümanlık âlemine ne büyük hizmetlerde bulunduklarından, ne kadar teşekküre hak kazandıklarından kim şüphe edebilir? 


Bu kıymetli âlimler, büyük bir ihlâs ve ciddiyetle ve çok güzel bir niyetle ictihad alanında çalıştıkları içindir ki doğruyu buldukları meselelerden dolayı ikişer kat, hata ettikleri meselelerden dolayı da birer kat sevap kazanmışlardır. 


Dört büyük imamdan ve muhterem müctehidden her birine uyan zatlar arasında öyle derin ve geniş, muhtelif ilimlere sahip kudretli âlimler vardır ki her biri üstün ilim ve irfana sahip iken, ictihad yapmaya cesaret göstermemiş, bu imamdan birine uymayı şeref kabul etmiştir. 


Artık dar bilgili kimselerin, kendilerinde böyle bir yetki görmeye nasıl hakları olabilir? Kabul etmeliyiz ki dini meselelerle ilgili olayların hükümlerini öteden beri herkes tarafından kabul edilen bu büyük müctehidlerden öğrenmek zorundayız. 
İctihad gücünde olmayan kimselerin dini konular üzerinde, müctehidlerin mezhebine aykırı olarak, kendi anlayışlarına göre hüküm vermeleri, kendi düşüncelerine göre cevap vermeleri, Allah katında çok büyük bir sorumluluğa sebep olur. Bu şekilde bir kimse vereceği cevap doğru olsa bile, bilmeksizin cevap vermiş olacağından yine sorumluluk- tan kurtulamaz. Bu konuda bir hadis-i şerifin me- 


ali şöyledir. “Sizin ateşe atılmaya en cesarelliniz, fetvaya (dini meselelere) cevap vermeye en çok cesaret göstereninizdir.”" 


Bir düşünelim: Bir kimse tababet, matematik veya astronomi ilmine dair bilgisi olmadığı halde, bunlar üzerinde söz söylemeye ve yazı yazmaya cesaret edemez. Cesaret edecek olursa, büyük hatalara düşmüş ve kendini çok küçük düşürmüş olur. Artık bu ilimlerden çok daha önemli ve geniş olan, üstelik sorumluluğu daha büyük olan dini ilimler üzerinde yeterince bilgisi olmayanların, söz söylemeye ve cevap vermeye cesaret göstermeleri nasıl doğru olabilir? Böyle bir cesaret, büyük sorumlulukları gerektirmez mi? 


Bunun benzeri, insanların yapmış oldukları kanun maddelerini bilmeyen kimselerin, bu maddeler konusunda gelişi güzel söz söylemeleri, bunların nelerden ibaret olduğunu ve nasıl uygulanacağını açıklamaya kalkışmaları asla doğru görülmez. O halde Allah kanunu olan yüce dinin yüksek hükümleri hakkında, yeterli bilgi sahibi olmayanların söz söyleyip cevap vermeye kalkışmaları nasıl doğru olabilir? İnsan bunun manevi sorumluluğunu düşünüp titremelidir. Maddi çıkarlar, hiçbir zaman manevi sorumlulukları karşılayamaz. 


Eğer din konusunda herkes, müslümanlar tarafından kabul edilen muhterem bir müctehide uymaz da kendi düşüncesine göre söz söyleyecek olursa, hak dinin yüce aslını kaybetmiş ve büyük bir sapıklık içine düşmüş olur. Nitekim böyle karanlık bir durum, geçmiş ümmetlerden birçoğunun 


11 Dârimi, Mukaddime, 20. 


başına gelmiştir. Bu sebepten dolayı, müslümanlar böyle bir sapıklığa düşmemek için, öteden beri bu dört büyük müctehidden birine uymuşlar ve onu yol gösterici kabul etmişlerdir. 


Bu dört müctehidin büyüklüğü üzerinde ve onların mezheplerinin hak olduğunda, müslümanların çoğunluğunun birliği vardır. Bu dört mezhepten başkasına uyulmaması konusunda da yine bütün müslümanların birlik anlaşmaları olmuştur. Çünkü bu dört mezhebi kuran dört müctehidden her biri, Peygamberimiz'in devrine çok yakın bir zamanda yetişmiş, büyük bir ilim ve güzel amellerle vasıflanmışlardı. Üstün bir zekâya sahip olan, eserleri zamanımıza kadar ulaşan ve bütün müslümanların takdirini kazanan kimseler olmuşlardır. Böylece müslümanlar arasında fazla ayrılık kapısı kapanmış, tam yetki sahibi olmayanların ictihada kalkışmalarına meydan kalmamıştır. 


Müslümanlar bu mezhepler sayesinde İslâmi ilimlerde ilerlemiş, ilmi bir disipline kavuşmuş, fikir ve düşünce gelişmiş, ümmet sapmaktan ve sapık fırkalardan kurtulmuş ve mezhepler on binlerce ilmi meseleyi hallederek müslümanları bunlarla uğraşmaktan kurtarmış ve ümmet müsbet ilimlerle ve cihad ile uğraşmaya daha çok vakit bulabilmişti. Mezhepler ilmi bir disiplin sağlamakta, herkesin kendi kafasına göre davranmasını ve konuşmasını engellemektedir. Bu sebeple din bozulmadan devam etmektedir. Zâhid Kevseri'nin, “Mezhepsizlik dinsizliğe götüren köprüdür” sözünden kastettiği de budur. Ayrıca mezhebe bağlılığı gerekli görmeyenlerin iradi veya dolaylı amaçları, müslümanlar arasında fıkhi tartışmalar başlatmak ve bölmektir. Fıkhi tartışmalar çıkarıp müslümanların gündemini bu tür meselelerle meşgul edip zaman kaybettirmektir. 


Müslüman, bir mezhebe bağlılıkla dini hayatında tutarsızlıklardan kurtulur, nefsinin ve şeytanın tuzaklarına karşı korunur, hem de Allah'ın dinine karşı ciddiyetinde ve samimiyetinde oluşabilecek zedelenme şüphesini ortadan kaldırmış olur.'? Aksi halde, müslüman neyin nasıl yapılacağını bilemez, amelleri boşa gider veya sevapsız işler yapar. İtikadı bozulur, iman korunup geliştirilemez. Bid'at ve hurafeler itibar görür. İnsan kendini günahtan ve haramdan koruyamaz. Sünnetler terkedilir, mezhepsizlik başlar. Herkese göre farklı din anlayışı olur. İnsan sık sık şeytanın tuzağına düşer ve küfre açılan kapılar çoğalır. 


Ramazan el-Büti de dört mezhebin önemi ve gerekliliği hususunda, “Evet, bütün İslâm milleti uzun tarihi boyunca İslâm'ı aynıyla yaşatma imkânını en geniş ölçüde veren müctehidlerin bu dört imam (İmâm-ı Âzam, İmam Şâfii, İmam Mâlik ve İmam Ahmed b. Hanbel) olduğu üzerinde ittifak edegelmişlerdir” der ve bu imamların yolunu bırakıp insanları mezhepsizliğe davet etmenin “İslâm dinini tehdit eden en tehlikeli bid'at” olduğunu ilave eder. 


Mezhep tanımayanları bu tehlikenin kapısına getiren ve müctehidlere tâbi olmaktan meneden en mühim sebeplerden biri de kendi re'y ve düşüncelerini müctehidlerin görüşlerine müsavi, hatta onlardan daha üstün görmeleridir. 


12 Mehmet Işık, “İctihad Farklılıkları ve Mezhepler”, Semerkand, 
Temmuz 2006. 


İmam Şa'râni hazretleri de bu hususta şöyle buyurur. “Müctehidlerin sünnet buyurduklarının hepsiyle amel et ve mekruh dediklerini terket! Onlardan bu hususta delil aramaya kalkma! Çünkü sen, onların dairelerinde mahpussun. Onların makamına varmadıkça doğrudan Kitap ve Sünnet'e ulaşmakta onları geçmen ve hiçbir zaman hükümleri onların aldığı yerden alman mümkün değildir...” 


Son dönem Osmanlı âlimlerinden Düzceli Muhammed Zâhid Kevseri Makâlât adlı eserinde “Mezhepsizlik Dinsizliğin Köprüsüdür' diye bir bölüm açmış ve müslüman olmasına rağmen mezhepsizliğe saparak mezhepler arasında bir ona bir öbürüne gidip gelen kişinin fesatçı olduğunu ifade etmiş ve bu tür hezeyanların çok tehlikeli olduğunu makalesinin başlığıyla özetlemiştir. 


Merhum Zâhid Kevseri, mezhepsizliğin, mezhepleri telfik etmenin, onların kendine kolay gelen yönlerini almanın veyahut da mezhepleri bir kenara iterek Kur'an Müslümanlığı veya Hanif inancı gibi isimlerle mezheplerden uzaklaşan kimselerin sadece dört hak mezhepten uzaklaşmakla kalmayıp bu mezheplerin yegâne dayanakları olan başta Resülullah Efendimiz'in sünnetinden, ona şahit olan sahabenin yaşantısından ve onları gören selef-tâbiinin yolundan ayrılmış olacaklarını ve dolayısıyla yavaş yavaş dinsizliğin çıkmazına gireceklerini haber vermiştir. 


Daha önce de ifade ettiğimiz gibi günümüzde cereyan eden bu tür mezhepsizlik akımlarının temelinde, Zâhid Kevseri'nin de işaret ettiği anlamın yanında mezhebin anlamını saptırma, onları dinin 


dışında oluşumlar gibi gösterme gibi zehirli oklar yatmaktadır. Halbuki mezhep, imamların kendilerinden öncekilerden devraldığı İslâm mirasının devam ettirilmesinden başka bir şey değildir. 


İmâm-ı Âzam Ebü Hanife, Halife Mansür'un huzuruna vardığında zühd ehlinden İsa b. Musa adında bir kimse ile karşılaşmıştı. O, Ebü Hanife'yi göstererek, “Bu zat bugün bütün dünyanın yegâne âlimidir” dedi. Bunun üzerine Halife Mansür, “İlmi kimlerden öğrendiniz?” diye sorunca İmâm-ı Âzam, “Hz. Ömer'den ilim öğrenenler vasıtasıyla Hz. Ömer'den, Hz. Ali ve Abdullah b. Mesud'dan ilim öğrenenler vasıtasıyla Hz. Ali ve Abdullah b. 
Mesud'dan öğrendim” dedi. Bunun üzerine Halife Mansür, “Sen işi sağlam tutmuşsun” diyerek Ebü Hanife'nin ilim kaynaklarının gayet güvenilir ve sağlam olduğunu tasdik etti. 


Örnek verecek olursak, İmâm-ı Âzam icâzetini Hammâd b. Ebü Süleyman'dan, o İbrahim en-Nehai'den, o Alkame b. Kays'tan, o da Abdullah b. 
Mesud'dan almış, böylece fıkhını, tâbiin ve sahabe yoluyla Hz. Peygamber'e dayandırmıştır. Zâhid Kevseri'nin de dediği gibi, “İslâm'ın erken dönemlerinden bize en yakın dönemlere kadar ulemanın asırlar boyu tam bir inâyetle üzerine eğildiği İslâm fıkhı gibi hiçbir ilim yoktur.” 


Hz. Peygamber ashabını dinde fıkıh sahibi yapmaya ve onları istinbat usulleri konusunda yetiştirmeye özen gösterirdi. Bu sayede sahabeden altı kişi Hz. Peygamber'in zamanında fetva verecek seviyeye gelmişti. Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem) refik-i a'lâya intikal etmesinden sonra sahabi 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bu altı kişiden fıkıh öğrenmeye devam etti. Onların da sahabe ve tâbiin arasında fetva verecek yetişmiş öğrencileri vardı. 


Örneğin Abdullah b. Mesud (radıyallahu anh), Hz. 
Ömer döneminden Hz. Osman radıyallahu anh) döneminin sonlarına kadar Küfe'de fıkıh öğretimi işiyle son derece büyük bir ihtimam göstererek uğraştı. 
Sonunda Küfe, fukaha ile dolup taştı. HZ. Ali fradıyallahu anh) Küfe'ye geldiği zaman, bu beldenin fakihleri- nin çokluğuna sevinmiş ve, “Allah İbn Ümmü Abd'e rahmet eylesin; bu beldeyi ilimle doldurmuş” demişti. İlim şehrinin kapısı olan Hz. Ali de fradıyallahu anh onlara fıkıh öğretmeye devam ettirmiş, nihayetinde Küfe İslâm merkezleri arasında fakihlerin, muhaddislerin, Kur'an ve Arapça ilimleriyle uğraşanların çokluğu bakımından eşsiz bir belde haline gelmişti. 


Ebü'l-Hasan el-İcli, Irak'ın diğer beldeleri hariç sadece Küfe'de yetişen 1500 sahabi zikretmiştir ki bu sayıya, bir süre Küfe'de kalıp dört bir yana ilim neşrettikten sonra başka yerlere gidenler dahil değildir. 


Bütün bunların çeşitli alanlardaki ilimlerini İbrahim en-Nehai toplamış ve İmâm-ı Âzam ile birlikte tedvin edilmiştir. Bu, “En büyük imam” hakkında kendi mezhebinden bile olmayan Muhammed b. 
İshak en-Nedim şöyle demektedir: “Karada denizde, doğuda batıda, uzakta ve yakında ilimlerin - hepsi onun tedvinidir.” 


Fıkıh ilmi onun ve arkadaşlarının elinde pişerek olgunlaşmıştır. Onlar bu yolda o kadar gayret göstermişlerdir ki kendilerinden sonrakiler için söyleyecek bir söz bırakmamışlardır. 
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Zâhid Kevseri (rahmetullahi aleyh] diğer imamların da sahabe mesleğine ne denli riayetkâr olduklarını, ilim talep etmek için onların izlerini nasıl takip ettiklerini kısaca anlattıktan sonra mezhebe ihtiyaç olmadığının çığırtkanlığını yapanlara ağır eleştirilerde bulunmuş ve onların dinin sağlam direklerini yıkmaya çalıştıklarını belirttikten sonra, “Mezhepsizlik dinsizliğe götüren bir köprüden başka bir şey değildir” demiştir. 


İmâm-ı Rabbâni 286. mektubunda mezhepsizlik konusuna şöyle değinmektedir: 


Mevlânâ Emânullah Fakih'e ... 


Doğru itikadın Ehl-i sünnet ve'l-cemâat'in görüşleri doğrultusunda Kitap ve Sünnet'ten alınacağı; bu kaynaklardan Ehl-i sünnet'e ters düşen hükümler çıkaranlara reddiye 


Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. 


Allah Sübhânehü seni doğru olan yola ulaştırsın. Bilmelisin ki Ehl-i sünnet ve'l-cemâat âlimlerinin Kitap, Sünnet ve selefin eserlerinden çıkardığı sağlam itikad, sâlikin yoldaki en zaruri ihtiyaçlarındandır. Kitap ve Sünnet'i, hak ehlinin yani Ehl-i sünnet ve'-cemâat âlimlerinin cumhurunun yine Kitap ve Sünnet'ten anladığı manalardan hareketle yorumlamak kaçınılmazdır. 


Ben yalnızca şunu söylerim: Hak ehli olan Ehl-i sünnet âlimlerin anladığı manalara itibar edilir. 
Bunun dışında kalan ve bu manalara ters düşen şeylerin bir değeri yoktur. Çünkü o Ehl-i sünnet âlimleri bu manalara sahabenin ve selef-i sâlihinin eserlerini inceleyerek ulaştılar. Yollarını aydınlatan ışığı hidayet yıldızlarından iktibas ettiler. Bu yüzden de ebedi kurtuluş onlara mahsus ve sonsuz felah onların nasibi oldu. 


“İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Muhakkak ki başarıya ulaşacak olanlar, Allah'ın tarafında olanlardır” (Mücâdile 58/22). 


Onların hidayet nuru olmasaydı hidayete eremezdik. Doğruyu yanlıştan ayırmasalardı sapıtırdık. Onlar bütün çabalarını dosdoğru dini yüceltmek için harcayanlar ve birçok insanı sırat-ı müstakime yönlendirenlerdir. Kim onlara tâbi olursa kurtulur, felaha erer; kim de onlara ters düşerse apaçık yoldan sapar ve saptırır. 


Allah Teâlâ Ehl-i sünnet âlimlerine dil uzatmaktan bizleri korusun. Şayet onlara dil uzatanlar bu makamdan yukarılara yükselebilseydiler, müşahedeleri bu perdeden kurtulsaydı ve mertebelerin hükmü kalksaydı sıfatların zattan başka olduğunu görürler ve inkâr etmezlerdi ... Büyük âlimlere de dil uzatmaktan uzak dururlardı. 


Kitap ve Sünnet'in gerektirdiği şekilde inanmak zorunludur. Bunun yanında müctehid imamların Kitap ve Sünnet'ten çıkardığı hükümlerin gereğince amel edilmelidir. Müctehid imamlar Kitap ve Sünnet'ten helâl, haram, farz, vâcip, sünnet, müstehap, mekruh, şüpheli ve benzer hükümler çıkarmışlardır. Bu hükümleri bilmek de zorunludur. Taklit derecesinde bulunan kimselerin, Kur'an ve Sünnetten müctehidin görüşüne ters hükümler alması ve o hükümlere göre amel etmesi câiz değildir. 


Amel ederken, taklit ettiği ve tâbi olduğu müctehidin mezhebindeki muhtar (en öncelikli) görüşü seçmelidir. Bid'attan kaçınmalı, azimetle amel etmelidir. Mümkün olursa, bütün müctehidlerin görüşlerini dikkate alarak amel etmeli; böylece yaptığı iş bütün müctehidlere göre geçerli olur. 


Söz gelimi İmam Şâfii niyeti abdestte şart koşmuştur. O halde niyet etmeksizin abdest almama- ya dikkat edilmelidir. Aynı şekilde abdest âzalarının yıkanmasında sıraya uymanın farz olduğunu söylemiştir. O halde abdestte sıraya uymak da gerekir. 


İmam Mâlik âzalar yıkanırken ovalamayı farz görmüştür. O halde mutlaka ovalamalıdır. Aynı şekilde kadına ve cinsel organa dokunmakla abdestin bozulacağını söylemişlerdir. O halde bunlardan birine dokunulması durumunda abdest yenilenmelidir. Müctehidler arasında görüş ayrılığı bulunan diğer tüm hükümlere bu şekilde yaklaşmalıdır. 


Buraya kadar hak bir ameli mezhebe bağlanmanın öneminden bahsettik. Burada hak itikadi mezheplerden birine bağlanmanın önemini hatırlatmakta da yarar var. Eş'arilik ve Mâtüridilik Ehl-i sünnet ve'l-cemâat'in hak itikadi mezhepleridir. Bu mezheplerin aynı ilmihal kitapları gibi halk için yazılmış akaid risaleleri vardır. Her müslümanın mutlaka bu risaleleri ehil bir hocadan ders olarak okuması gerekir. Akaiddeki bozukluk ameldeki bozuklukla kıyaslanmaz. İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sırhüj her müslümanın ilk vazifesinin akaid ilmini öğrenmek, itikadını düzeltmek olduğunu sık sık belirtmiş ve bu mesele üzerinde ısrarla durmuştur. 


Mezheplerin Birleştirilmesi/ Karıştırılması: Telfik 


Şöyle bir soru sorulmaktadır: Bir müslüman bir mezhebe bağlı olmaksızın kolayına gelen ictihadlar ile amel etse câiz olur mu? Usül-i fıkıhta telfik, “bir meselede iki veya daha fazla mezhebin farklı hükümlerini birleştirerek tatbik etmek” şeklinde tarif edilmiştir. Telfik ismi verilen bu durumu alimlerimiz doğru bulmamıştır. Çünkü hüküm tercih etmek de ictihadın bir derecesidir, müctehid olmayı gerektirir. Ayrica bu anlayış bir taraftan insanın manevi hayatında tutarsızlıklara sebep olur, diğer taraftan da dini hafife alma sonucunu doğurur. 


Mesela abdesili bir kimsenin eli bir kadına dokunmasına ve vücudundan kan çıkmasına rağmen abdestini, bir yönü ile Hanefiler'e ve diğer yönüyle Şâfiiler'e göre var sayıp namaz kılması ve bu namazının sıhhatini iddia etmesi gibi. Böyle bir namaz, Hanefi ve Şâfii mezheplerinin arasını telfik etmektir. Böyle bir telfik işlemi ise bâtıl ve hükmü geçersizdir. Bu tutum bir bakıma mezheplerle oynamak demektir. Telfik yapmak suretiyle varılan hükmün bâtıl oluşu hususunda ulemanın icmâı vardır. 


Kasım b. Kutluboğa (v. 839/1474), İbn Hacer el-Heytemi (v. 974/576), Remli (v. 957/1550), Ömer b. 
Nüceym (. 1005/1596) ve İbn Âbidin'in de (wv. 1252/1836) ' aralarında bulunduğu çok sayıda fakih telfikin mutlak olarak haram olduğunu, bu noktada icmâın var olduğunu söylemişlerdir. Telfikin önünün açılmasıyla büyük günahlara meşruiyet kazandırılır, Böyle bir ameliye fıkhın kısmen ya da tamamen bozulmasına sebebiyet verir, haramların mubaha dönüşmesine yol açar. 

13. İbn Âbidin, Reddü'-Muhtâr, 1/188. 
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Örneğin, bekâr bir kadınla, gayri meşru bir şekilde birleşmek isteyen kişi telfik yaparak Ebü Hanife'nin nikâhta veliyi zorunlu görmemesinden hareketle velisiz, İmam Mâlik'in nikâh akdi esnasında şahitleri şart koşmamasını taklit ederek şahitsiz bir nikâh akdetse, akdi bâtıl olur. Çünkü yeni icat edilen bu hüküm, yapılmak istenen zina için takdir edilen bir meşruiyet kılıfıdır. Ve şer'i hiçbir dayanağı yoktur. Bu yüzden haramdır. “Harama götüren her şey haramdır” ilkesinden hareketle de haram fiillere yol açan telfikin haram olduğuna hükmedilir. 


Bu sebeple mezhepler arasında ruhsatı araştırmak yasaklanmıştır. Çünkü bu, nefsin hevâsina uymaktır. Din de hevâya uymayı yasaklar. 


D , He Li 
T hmet() 


Yine bazı kimseler, “Dinimiz tek olduğu halde mezheplerimiz neden birden fazla? Allah Teâlâ birlik içinde olmamızı emrettiği halde niçin hepimiz bir çizgide gidemiyoruz? Bu farklılık ve ayrılık neyin sonucu? Biz, Allah'ın, birlik olun, emrinin aksine bölünüp parçalanmış olmuyor muyuz?” diyerek ve mezhepler arasındaki farklılıkları göstererek mezheplerin ayrılık meydana getirdiğini söylemekteler. 


Bir kere, dini anlayış ve yaşayışla ilgili ihtilaf ve ayrılığın iki şekli bulunuyor: 


Birincisi, ihtilafın “bir şeyin zıddını savunmak ve karşı tavır koymak” anlamının, dine karşı tezahür etmesi. Hak dine muhalif olmak, dinin bildirdiği kesin hakikatlere ihtilaf halinde bulunmak küfür ve bozgunculuktur. Ayrıca, Allah Teâlâ'nın hükümlerine ters düşen, dinin hiçbir deliliyle uyuşmayan, haramı helâl, helâli haram yapan, kısaca insanı hak yoldan uzaklaştıran bütün görüşler, söz ve davranışlar da sonu azap olan muhalefettir. 


Diğer taraftan kendisini müslüman addedip, Kur'an'ı kendi keyfine göre yorumlayan, temel ölçüleri hiçe sayan ve baştan sona bozuk bir anlayışla ortaya çıkan kimseler de bu inat ve düşmanlığa dayalı muhalefeti desteklerler. Bu tür ihtilaf, dünyada fitneyi alevlendirmekten başka bir işe yaramaz ve ilâhi azaba sebeptir. 


İhtilafın yazımıza konusu olan ikinci manası ise bir meselenin farklı bir yönünü bulmak, başka bir yoldan sonuca varmak, var olanın yanı sıra bir başkasını ortaya koymak ve bunu savunmaktır. 
İşte dini anlayış ve yaşantıda bu tür ihtilaf genişlik, zenginlik ve rahmettir. 


Ashâb-ı kirâmın, müctehid imamların, müfessirlerin, hadis âlimlerinin, Kur'an ve Sünnet ışığında vardıkları değişik sonuçlar ve yeni usuller, işte bu türden ihtilaflar kapsamındadır ve haktır. 
Bunlar, mubah olan ve hatta faydası bulunan ihtilafa girer. Aslında buna ihtilaf yerine, farklı ictihad demek daha uygundur. İlk devir müctehidlerinden Süfyân-ı Sevri (rahmetullahi aleyh), “Şu konuda âlimler ihtilaf etti demeyiniz. Bunun yerine, ‘Âlimler bu ṣekilde ümmete genişlik sağladılar’ deyiniz” sözüyle bunu anlatır. 


Hak dinin birtakım hükümlerinde farklı görüşlerin bulunması, o dinin esasında ihtilaf olduğunu göstermez. Bu, aynı hedefe giden farklı yolların 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kullanılmasından başka bir şey değildir. Her bir ictihad aynı elin parmakları şeklinde de düşünülebilir. 


İşte bütün hak mezheplerin yaptığı iş budur. 
Bu iş ana yoldan ayrılmak değil, onu aydınlatmaktır. Fitne değil, faydadır. Azap değil, rahmettir. Hak yolu daraltmak değil, açmaktır. Ve zorlaştırmak hiç değil, aksine kolaylaştırmaktır. 


Ashâb-ı kirâmdan sonraki neslin büyüklerinden Halife Ömer b. Abdülaziz (rahmetullahi aleyhi fıkhi konulardaki ihtilafın ümmete nasıl rahmet olduğunu şöyle ifade eder: “Ashâb-ı kirâm, fıkhi konularda iyi ki ihtilaf etmişler. Bu beni çok sevindiriyor. Eğer onlar her konuda tek bir hüküm söylemiş olsalardı, sonra gelen insanlar dinde büyük bir sıkıntıya düşerlerdi. Hiç şüphesiz ashap, din konusunda kendilerine uyulacak imamlardır. Bir kimse onlardan hangisinin sözünü alıp uygulasa, bir sünnete uymuş olur. Çünkü onların din hakkında söyledikleri Kur'an ve Sünnet'ten başka bir şeye dayanmaz. 
Böylece onların hangisinin görüşüne uyulsa, bir sünnet ile amel edilmiş olur. Bu da insanlara din işinde genişlik sağlar.” '* 


İbn Abbas [radiyallahu anh) Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 

“Bir konuda size Allah'ın kitabından her ne bildirilirse onunla amel etmek gerekir. Hiç kimse onu terketmekte mazur sayılmaz. O hususta Allah'ın kitabında bir hüküm yoksa, benim uygulamış ol- 


14 Hatib ekBağdâdi, el-Fakih ve'-Mütefakkih (nşr. İsmail el-Ensâri), 
Beyrut: Dârü'l-Kütübi'-âllmiyye, 1980, 2/59; makale için bk. Mehmet Emin Gül, “Rahmet Olan İhtilaf”, Semerkand, Temmuz 2000. 
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duğum sünnete göre hareket edilir. Şayet benim sünnetimde de yoksa ashabımın görüşüne göre hareket edilir. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. 
Onlardan hangisine uyarsanız hidayet üzere olursunuz. Ashabımın ihtilafı da sizin için bir rahmettir.” © 


“Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır” © hadis-i şerifinden de anlaşılacağı üzere, buradaki ihtilaf olumsuz manada kargaşa, birbirini reddetme değildir. Aksine olumlu, anlamdadır ve aynı noktaya farklı yollardan gitmeyi simgeler. Bazıları hadiste geçen ihtilafı “kargaşa, kaos” olarak anlamışsa da İmam Nevevi'nin e-Minhâc'da da belirttiği ve hadisin uydurma olduğunu söyleyenlere karşı kullandığı ifade tarzının şiddeti düşünüldüğünde tetkik ehlinin bunu böyle anlamadıkları ve vâklanın da böyle olmadığı ortadadır. 


İmam Süyüti, Cezilü'-Mevâhib'de der ki: “Bu hadiste birçok yararlı dersler vardır. Resülullah sallallahu aleyhi vesellem] Kendisinden sonra meydana gelecek olan meselelerde ihtilaf olacağını haber vermiştir. Bu, onun Allah'ın izniyle gaybı haber verme mucizelerinden biri olup aynı zamanda bu ihtilafa razı olduğunu ve bunu övdüğünü göstermektedir. 
Çünkü bu ihtilafı rahmet olarak ilan etmiştir. Ayrıca bütün müctehidlerin hak ve hidayet üzerine olduklarını, ictihadlarından dolayı kınanmayacaklarını da bildirmiştir.” 


Filhakika baktığımız zaman Resülullah Efendimiz'in ashabı da bazı meselelerde ihtilaf etmişler ve farklı ictihadlarda bulunmuşlardır. Allah Resü- 
15 Beyhaki, e/-Medhal, s. 162. 

16 Nevevi, el-Minhâc fi Şerhi Sahihi Müslim b. Haccâc, Beyrut: Dâru 

İhyâi't-Türâsi'-Arabi, 1392, 11/91. 
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lü'nün birçok defa ashabını ictihada teşvik ettiği sahih hadislerle sabittir. Bu hadislerde genel olarak, “Hâkim hükmedip isabet ettiğinde kendisine iki ecir, hata ettiğinde ise bir ecir vardır” 7 müjdesinin verildiğini biliyoruz. Ayrıca bazı sahabilerine hitaben, “ctihad et, isabet edersen sana on ecir, hata edersen bir ecir vardır” şeklinde mevsuk/gü- venilir rivayetler de vardır. * 


Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem) bu sözleriyle, İslâm'ın, sadece ictihadlarında isabet etmiş çalışmaları değil, yanlış bir sonuca ulaşılmış olsa bile doğruyu ve hakkı bulma yolunda sarfedilen her gayretin mükâfatlandırıldığını bildirmektedir. 


Örnek vermek gerekirse Ebü Said el-Hudri'nin rivayetine göre, ashaptan iki kişi sefere çıkmıştı. 
Namaz vakti gelince su bulamadılar ve teyemmüm edip namazlarını kıldılar. Daha sonra namazın vakti çıkmadan suya rasiladılar. Biri tekrar abdest alıp namazını iade etti. Diğeri namazını iade etmedi. Resülullah'ın yanına gelince, durumu anlattılar. 
Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), namazını iade etmeyene, “Sünnete uygun davrandın, namazın sana yetmiştir” buyurdu. İade edene ise, “Sen de iki defa ecir kazandın” deyip onu taltif etmiştir.* 


Hârünürreşid, Mâlik b. Enes'e, “Ey Abdullah'ın babası, şu kitabını (e/-Muvatta) bütün İslâm âlemine dağıtsak da insanlar ona göre amel etseler, ne dersin?” deyince İmam Mâlik rahmetullahi aleyh] Şöyle cevap vermiştir: “Âlimlerin bir konu hakkında farklı görüşlerinin bulunması Allah'ın bu ümmete bir rah- 
17 Buhâri, İtisâm, 21; Müslim, Akzıye, 7. 

18 Dârekutni, Sünen, nr. 4510. 

19 Dârekutni, Sünen, nr. 742. 
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metidir. Herkes doğru bildiğine uymaktadır, hepsi de hak yoldadırlar. Hepsinin gayesi Allah'ın rızasıdır (Bunu yaparsak bu rahmeti engellemiş oluruz).” 


Süyüti, sözüne şöyle devam ediyor: “Gerçekten müslümanlar arasında mezheplerin ihtilafı, büyük bir nimet ve fazilettir. Bunda âlimlerin farkettiği ancak cahillerin göremediği ince bir sır vardır. 
Hatta bazı cahillerin şöyle dediğini duydum: “Hz. 
Peygamber'in getirdiği'şeriat bir tanedir. Bu dört mezhep de nereden çıktı?” 


Bazılarının da bir mezhebi diğerinden üstün görüp diğerini eksik ilan etmesi, hatta bu konularda taassup göstererek birbirlerine girmesi hayret verici bir husustur. 


Âlimler bundan münezzehtirler. Sahabiler arasında da fer'i meselelerde ihtilaf olmuştur. Ancak birbirleriyle çekişmemiş, birbirlerine düşmanlık etmemiş, birbirlerini hata ve kusurla suçlamamışlardır. Çünkü onlar, bu ümmetin en hayırlı insanlarıdır. 
Benim işaret etmek istediğim sır ise, “Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır” hadisinden çıkmaktadır. 
Oysa eski ümmetlerin ihtilaflarında azap vardır. Bu nedenle anladım ki bu ümmetin ihtilafının bile rahmet oluşu, bu ümmete has bir fazilettir. © 


İnsanlar arasında daima tabii olarak bulunan ve, bulunacak olan ihtilaflar, İslâm toplumlarında da Asr-ı saâdet dahil tarih boyunca her dönemde mevcut olmuştur. Fakat bu ihtilafın ve farklı fikirlerin bozguncu, ayrıştırıcı bir ihtilaf olarak resmedilmesi art niyetin ürünüdür. 


20 Süyüti, İhtilâfü'-Mezähib, Kahire: Dârü'Hi'tisâm, ts., s. 25. 
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Bazıları, “Ümmetimin ihtilafı rahmettir” hadisini reddeder ve, "İhtilaf rahmetse ittifak azap olması gerekir” şeklinde ters bir çıkarımda bulunurlar. 
İmam Nevevi, e/-Minhâc'da Hattâbi'den (v. 388/998) şöyle nakleder: “Ümmetimin ihtilafı rahmettir’ hadisine iki kişi itiraz etti. Bunlardan biri münkir olan Amr b. Bahr el-Câhiz (v. 255/869), diğeri ise deli olan İshak b. İbrahim el-Mevsıli'dir (v. 230/850). 


Mevsıli, Egâni adlı kitabını yazıp bâtıl şeyleri ortaya koyduktan sonra bununla da kalmayarak kitabında hadisçileri kötüledi ve onları anlamadıkları şeyleri rivayetle suçladı. İşte onlar, şayet ihtilaf rahmet olursa ittifakın azap olması ‘gerekir, demişlerdir. Ayrıca Mevsili ihtilafın sadece Resülullah döneminde rahmet olacağını, zira bu dönemde sahabilerin ihtilaf ettiklerinde Hz. Peygamber'e sorup cevabını alabildiklerini ifade-etmiştir. Dini hususlarda üç çeşit ihtilaf vardır. Bunlardan birincisi Allah'ın varlığı ve vahdâniyyetiyle ilgilidir. Bunun inkârı küfürdür. İkincisi Allah'ın sıfatları ve iradesiyle alakalidir ki bunları inkâr bid'atçılıktır. Üçüncüsü ise fer'i hükümlerle alakalıdır ki bunların muhtelif vecihleri olabilir. İşte Allah, bunu âlimlere rahmet ve keremi olarak ihsan etmiştir. Ümmetimin ihtilafı rahmettir, hadisinden kastedilen şey de işte budur.” ”' 


Hz, Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem] Ahzâb gününde arkadaşlarına şöyle buyurdu: “Sizden biriniz Beni Kurayza'ya varmadan ikindi namazını kılmasın.” Oraya henüz varmadan ikindi namazının vakti geldi. Orada bulunan ashap ihtilaf ederek ikiye ayrıldı. Bir kısmı, oraya varmadıkça ikindi 


21 Nevevi, ekMinhâc, 11/91; ayrıca bk. Ali Toksarı, “İslâm'da İhtilâfın Yeri", 
Erciyes Üniversitesi Mâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 4, Kayseri 1987, s. 294. 


namazını kılmayalım, derken, diğerleri, bilakis namazı kılalım, Hz. Peygamber'in maksadı bu değildi, Beni Kurayza'ya çabuk varmamızı kastederek böyle buyurdu, diyerek onlara muhalefet ettiler. 
Sonra durum Resülullah'a arzedildi. O da her iki tarafı tasdik etti. 


Bu olaydan anlaşılan şudur: Hz. Peygamber kendisinden vârit olan bu sözün anlaşılması hususundaki ihtilafa muvafakat vermiştir. Onlardan bir kısmı onun sözünü, tevile sapmadan ve işitildiğin- de hemen anlaşılan zâhiri yönüyle hareket ederek ikindi namazını geri bıraktılar. Diğerleri ise sözün hemen anlaşılan yönüyle amel etmeyip, Resül-i Ekrem'in bu sözden maksadının ne olduğunu anlamaya yönelik bir değerlendirme yaparak ikindi namazını vaktinde kılmışlardır. 


Yine sahâbe-i kirâm bazı Kur'an lafızlarının yorumunda da ihtilaf etmişlerdir. Örneğin Nisâ süresinin son âyetinde geçen “kelâle” lafzının anlamı konusunda Hz. Ebü Bekir şöyle demiştir: “Kelâle, ölenin ebeveyni ile çocukları dışındaki akrabalarıdır.” Hz. Ebü Bekir genel kabul gören bu değerlendirmesinden sonra şöyle demiştir: “Ben bu sözü kendi re'yimle söyledim, doğru ise Allah'tan, yanlış ise bendendir” demiştir. 


Eğer sahabiler bu tür hükmü açık olmayan meseleler üzerinde kafa yormamış olsalar, şöyle ya da böyle hükümler hakkında söz etmeselerdi, daha doğrusu ihtilaf etmeselerdi, kendilerinden sonra gelecek nesiller için bir ictihad sahası olmayacaktı. 
İşte diğer hususlarda olduğu gibi ictihad meselesin- de de sahabe Hz. Peygamber'i örnek alarak ictihad 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yapmış, bu da fer'i meselelerde ihtilaf etmelerine zemin hazırlamıştır. Netice itibariyle sahabe arasındaki benzer ihtilaflar ulemaya da yansımıştır. 


Söz konusu edilen bu tip ihtilaflar, “Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur” (En'âm 6/159) âyetiyle ifade edilen nehyedilmiş ihtilaf cinsinden değildir. 
Çünkü dinde ayrılığa düşenler, hevâ ve heveslerine tâbi oldukları için fırkalara ayrıldılar; her grup, kendilerine göre farklı fikirler üretip, dini konulardaki ihtilafı derinleştirdiler. Bunun sonucunda da İslâm tarihinde derin yaralar açan ayrılığa düştüler. Halbuki sahabenin dini hükümler konusundaki ihtilafı ayrılığa neden olmamıştır. Aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen birbirlerine karşı sevgi ve saygı beslemişler, hayırhahlık göstererek aralarındaki İslâm kardeşliğini ayakta tutmuşlardır. 


KUR'AN YETER DİYENLER 

Günümüzde belirginleşen bir başka hastalık ise, “Bize Kur'an yeter” diyen ve bu sebeple hadislerden uzak durmayı yeğleyen, dini hayatını Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] sünnetinden bağımsız bir şekilde yaşamaya çalışan, “Akıl bize her doğruyu söyler” diyerek, bilerek veya bilmeyerek dinin temel direkleriyle oynayan kimselerdir. Bu kişiler, Kur'an'ı temel aldıklarını söylerken aslında hadisi inkâr etmektedirler. 


Bu akımın arkasında, “Kur'an Müslümanlığı”, “Kur'an İslâm'ına dönüş” gibi çeşitli kavramlarla müslümanları Kur'an etrafında birleştirmek, sahih bir din anlayışı kazandırmak gibi masum isimlerle sünnetlerden ve dolayısıyla mezheplerden uzaklaştırma gibi bir çaba yatmakta. “Kur'an İslâm'ı” tabiri ilk bakışta ne kadar kulağa hoş gelse de işin detayına inildiğinde hiç de böyle olmadığı anlaşıiyor. Çünkü gerçekte Kur'an'ı merkeze aldığını söyleyen bu akım aslında sünnetleri tasfiye etmek suretiyle dini âdeta kuşa çevirme eğiliminde. 


Onların sohbetlerinin merkezinde Kur'an vardır. Ancak Kuran'ı anlamada ise akıllar ön plana çıkar. Âdeta Hz. Peygamber'e söz hakkı verilmez ... Devamlı surette akletmeye vurgu yapılır. Akıl ve nefis merkezin tam ortasındadır. Kişisel tecrübeler, düşünceler, felsefik hüküm çıkarmalar zirvededir. 


Böyle meclisler ilmi edepten yoksun, manevi havanın kaybolduğu, şeytanın devreye girdiği ben merkezli ve her kafadan bir sesin çıktığı yerlerdir. 
Oysa gerçek sohbet meclislerinde ise ilk söz Allah'ın, sonra Allah'ın elçisinin hayatının örnekliğin- 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de devam eder. Sonrasında değerli ilim adamlarının açıklamalarıyla istişare edilir. Sonucunda ise dini doğru anlama ve doğru yaşama ortaya çıkar. 


Hint altkıtasında, İslâm düşüncesinde sünneti göz ardı ederek sadece Kur'an'ı referans almaya çağıran ve bu bölgedeki entelektüel kesim üzerinde büyük iz bırakan bu oluşum, dini bir cemaat ve grup olarak 1902 yılında Lahor'da kurulmuştur. 
Ancak bu oluşumun üzerine ikame edildiği temel görüşler göz önünde bulundurulduğunda, bu hareketin köklerinin daha eskilere gittiği görülebilir. 


“Ehl-i Zikr ve'-Kur'ân”" adıyla kurumlaşan bu hareketin mensupları, Hz. Peygamber'in hadislerini inkâr etmeleri sebebiyle “münkirin-i hadis”, sadece Kur'an'ı referans aldıklarını söylemeleri sebebiyte “Kur'âni(yyün)” gibi adlarla anılmışlardır. 


“Kur'an İslâm'ı” olarak da tabir edebileceğimiz “Kur'ancılık” düşüncesinin Hint altkıtasında ortaya çıkışı ve bir ekol haline gelmesinin değişik sebepleri vardır. Bu sebeplerden ilki ve belki de en önemlisi, Hindistan'ın İngilizler'in eline geçtiği 1857 yılı öncesi ve sonrasında İngilizler tarafından yapılan Hıristiyanlik propagandası ile oryantalistlerin İslâm kültürü ve medeniyeti hakkındaki art niyetli çalışmalarıdır. Sömürgeleştirilen Hindistan'a gönderilen İngiliz oryantalist Sprenger, Delhi'de kurulan İslâmi İlimler Fakültesi'nin başına getirilmiştir. İlk kez hadislerin büyük bir kısmının uydurma olduğunu söyleyen ve sünnetin değeri üzerine makaleler yazan kişi de yine Sprenger'dir. İslâm dünyasında ilk kez sünneti toptan inkâr hareketi de yine bir İngiliz sömürgesi olan Hindistan'da çıkmıştır. 
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Böyle sapkın bir düşüncenin tabii sonucu olarak etkisini hâlâ sürdüren bazı fikirler ortaya çıkmıştır ki Ehi-i sünnet âlimleri bu tür fikirleri sapkınlık olarak görür. Örneğin bu kimselerin, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem Kur'an dışındaki hissi mucizelerini kabul etmemeleri, ayrıca şefaati ve kabir hayatını, kabirdeki azap ve sevabın varlığını, kazâ ve kaderi inkâr etmeleri itikadi sapmalarının bazılarındandır. 


Sünnet olmadan Kur'ân-ı Kerim'i doğru ve sahih bir şekilde anlamak mümkün olmadığı gibi uygulamak da mümkün olmaz. Kur'ân-ı Kerim ancak beyan edilerek/açıklanarak anlaşılabilir. Onun beyanı Hz. Peygamber'e, dolayısıyla sünnete aittir. 
Bunu bizzat Allah [cele celâlunüj buyurmuştur: “Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. 
Ey Peygamber! Sana da Kur'an'ı indirdik ki insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler” (Nahl 16/44). 


Başka bir âyet-i kerimede şöyle buyruluyor: “Hayır, Rabb'ine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar” (Nisâ 4/65). 


Sünnet, Kur'ân-ı Kerim'in anahtarıdır. Sünnet olmadan Kur'an doğru bir şekilde anlaşılamaz. 
Kur'an anlaşılmayınca da din, murad-ı ilâhiye uygun olarak tesis edilmiş olmaz. Yani sünnet olmazsa din de olmaz. Şu halde sünneti göz ardı ederek sadece Kur'an'ı esas alan bir din oluşturma eğilimi, haddizatında dini ortadan kaldırmakla aynı anlamdadır. 


Bu hususta İmam Beyhaki'nin naklettiğine göre İbn Mesud fradıyallahu anh; şöyle demiştir: “Ey insanlar! İlim kaldırılmazdan önce onu öğrenin. İlmin kaldırılması, ilim ehlinin ölüp gitmesidir. Bid'atçılıktan ve süslü konuşarak lugat parçalamaktan sakının. Öncekilerin yolunu takip edin. Bu ümmetin sonunda bazı topluluklar ortaya çıkacak; onlar, kendilerinin insanları Allah'ın kitabına çağırdıklarını iddia edecekler. Halbuki onlar Allah'ın kitabını 
arkalarına atmışlardır.” 2 


Ömer b. Hattâb İbn Abbas'a fradıyallahu anhümâ) haber göndererek şunu sordu: 


- Bu ümmetin kitabı bir, peygamberi bir ve kıblesi bir olduğu halde nasıl olup da ihtilafa düşecek? İbn Abbas da şöyle cevap verdi: 


- Ey müminlerin emiri! Kur'ân-ı Kerim bize indirildi ve biz onu okuduk. Biz, onun nerede ve ne hakkında indirildiğini biliyoruz. Ama bizden sonra öyle kimseler gelecek ve Kur'an'ı okuyacaklar ki onlar hangi âyetin hangi konuda indiğini bilmeyecekler. Bu yüzden her topluluğun Kur'an hakkında farklı görüşleri olacak. Her topluluğun farklı görüşü olunca da ihtilafa düşecekler. İhtilata düşünce de birbirleriyle savaşacaklar.“ 


İmam Süyüti rahmetullahi aleyh] şöyle der: Kur'ân-ı Kerim'i anlamak isteyen kimsenin, âyetlerin sebeb-i nüzülünü bilmesi zorunludur. Nüzül sebepleri ise ancak hadis-i şeriflerden öğrenilebilir. 


Bütün bunların yanında sadece Kur'an'ın doğru anlaşılabilmesi için Arapça'nın bilinmesi bile 


22 Beyhaki, e-Medhal, nr. 388; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, nr. 526. 
23 Beyhaki, Şuabü'/-İmân, nr. 2086. 
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yeterli değilken meal veya tercüme hiç yeterli olmaz. Resülullah'ın sallallahu aleyhi vesellem) İon Abbas (radıyallahu anh} için, “Allahım, onu dinde fakih kıl ve Kuran'ın tevilini ona öğret” mealindeki duası da Kur'an'ın anlaşılması için yalnız Arapça bilmenin yeterli olmadığını belirtir. Şu halde Kur'an'ın bazı âyetlerinin anlaşılabilmesi için Hz. Peygamber'in, Allah'ın açıklamasına; ashabın da Resülullah'ın açıklamasına ihtiyacı vardır. Sahabeden sonra gelen nesillerin de bu ikisinin (Peygamber ve ashabının) açıklaması olmadan âyetleri anlamaları mümkün değildir. Bu müteselsildir. Her bir nesil, Kur'an'ın nüzül ortamından ve buna şahit olanlardan uzaklaştıkça, selefinin bilgi birikimine, onların sağlam bir şekilde aktardıkları rivayetlere bakmaya, incelemeye ihtiyaçları vardır. Bu olmadan, insanın kendi dar dünyasında ve edindiği kıt bilgilerle Kur'an'ı anlaması mümkün değildir. Esasen bu noktada düşülen en büyük hataların başında bu gelmektedir. 


Dârimi ve Lâlekâl /ikâdu Ehli's-Sünne adlı eserinde Ömer b. Hattâb'ın (radıyallahu anh] şöyle dediğini rivayet etmiştir: “İleride karşınıza bazı adamlar çıkacak ve Kur'ân-ı Kerim'deki müteşâbih (farklı anlamlara gelen) âyetlere dayanarak sizinle tartışacaklar. Sizler o konulardaki doğru bilgileri sünnetlerden (sünneti bilen âlimlerden ve hadis kitaplarından) öğreniniz. Çünkü sünnet bilgisine sahip olanlar Allah'ın kitabını daha iyi bilirler.” 

İmam Şâfil (rahmetullahi aleyh} şöyle demiştir: “Allah Teâlâ İslâm dininde, farz kıldığı hususlarda ve 
24 Ahmed b. Hanbel, ek-Müsned, 6/408. 

25 Dârimi, es-Sünen, nr. 119; Hatib, Târîihu Bağdâd, 1/59. 
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Kur'ân-ı Kerim'de Resülullah'a [sallallahu aleyhi vesellem) çok önemli bir mevki vermiştir. Cenâb-ı Hak, ona itaat etmeyi farz kılıp isyan etmeyi haram kılarak, peygamberi dinin önemli unsuru haline getirmiştir. 
Kendisine iman ile resülüne iman etmeyi birlikte birbirinden ayrılmaz biçimde yan yana getirerek onun üstünlüğünü açıkça ortaya koymuştur. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 'Şu halde Allaha ve peygamberlerine iman edin ...' (Nisâ 4/171). 


‘Doğrusu müminler, ancak Allah'a ve Resürlü'ne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber, ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler" (Núr 24/62). 


Allah Teâlâ burada, dine girişin başlangıcı olan ve diğer hususların hepsinin daha sonra ona tâbi olarak yapıldığı imanın tam ve geçerli olmasını açıklarken, bunu kendisine iman ile birlikte peygamberine de iman edilmesi şartına bağlamıştır. 


Cenâb-ı Hak bir âyet-i kerimede şöyle buyurur: ‘Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülü'-emre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Resül'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir” (Nisâ 4/59). 


İmam Şâfii, bu açıklamalardan sonra şöyle demektedir. Allah Teâlâ, Resülullah'a itaatin kendisine itaat etmek olduğunu müminlere bildirmek üzere şöyle buyurmaktadır: “Peygamber size neyi emrederse onu tutun, size neyi yasaklarsa onu da birakin!” (Haşr 59/7). 


Burada sayılanların dışında, Hz. Peygamber'in emrine uymanın ve ona itaat etmenin zorunlu olduğunu gösteren daha pek çok âyet-i kerime bulunmaktadır. 


Hz. Peygamber, sünnete sarılmayı, Veda hutbesinde ümmetine açıkça vasiyet etmiştir. “Size, kendilerine sarıldığınız takdirde ebediyen sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve nebisinin sünneti. Bunlar (Kitap ve Sünnet), havzda (kevser havzında) bana ulaşıncaya kadar ayrılmayacaklardır.” Resülullah {sallallahu aleyhi vesellem), bu vasiyet ve tavsiyesiyle Kur'an'ın yanında sünnete sarılmayı da teşvik etmiş ve ona uyulmasını istemiştir. 


Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) Kur'an ile Sünnet'in birbirinden ayrılmayacağını belirtmiştir. Bununla beraber kendisine verilen teşri yetkisini kabul etmeyip sünneti inkâr edenler olacağını, sünnete karşı çıkacak grupların türeyeceğini, hadisleri önemsemeyen, her meseleyi Kur'an'da aramak gibi bir temayül gösterecek bozuk zihniyetlerin belireceğini haber vererek ümmetini ikaz etmiş ve böyle kimseleri şu sözleriyle uyarmıştır: 


"Sakın ola, herhangi birinizi, benim bir emrim ya da bir yasağım kendisine ulaştığı zaman, koltuğuna yaslanmış olarak, ‘Biz onu bunu anlamaâyız! 
Biz Allah'ın kitabında ne varsa (sadece) ona uyariz! derken bulmayayım!” 


Bazı kimselerin, “Bu Kur'an'da geçiyor mu?” 
“İslâm dininin esası yalnız Kur'an'dır, biz yalnız onda olan hükümlerle amel ederiz, onun haram 


26 Mâlik, el-Muvatta, Kader, 3; Hâkim, el-Müstedrek, 1193. 
27 İbn Mâce, Mukaddime, 2; Taberâni, e/-Mu'cemü'-Kebir, 11316. 
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dediğine haram, helâl dediğine helâl deriz” diyerek sünneti dikkate almadıklarını, hatta sahihliğin- de şek-şüphe bulunmayan hadislere dahi istihfaf nazarıyla baktıklarına şahit olmuşuzdur. Sünnete kıymet vermemek, Hz. Peygamber'in değerini ve görevini idrak etmemektir. Kur'an'ı tebliğ eden ve en başta tefsir eden odur. Allah (celle celâlühüj bir dyet-i kerimede Resülullah hakkında, “O, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilen- den başkası değildir” (Necm 53/3-4) buyurmuştur. 


Abdullah b. Amr b. Âs (radıyallahu anhümâ) şöyle anlatmıştır: “Ben, ezberlemek için Resülullah'tan (sar lallahu aleyhi vesellem] duyduğum her şeyi yazıyordum. 
Kureyşliler beni bundan menettiler ve, 


- Sen Resülullah'tan her işittiğini yazıyorsun. 
Halbuki Allah Resülü de bir beşerdir; iyi halinde ve öfkeli halinde de bir şeyler söyleyebilir, dediler. Onların bu sözü üzerine hadisleri yazma işini bıraktım. Bu durumu Resül-i Ekrem'e arzettim. Bunun üzerine Resülullah {salallahu aleyhi vesellem] parmağıyla ağzını işaret ederek şöyle buyurdu: 


- Yaz, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. * 


Hadis-i şeriften de anlaşıldığı gibi Resülullah'ın peygamber olarak konuştukları vahiyden başka bir şey değildir. Bunlar, Allah'ın gönderdiği Kur'ân-ı Kerim âyetleri veya ona tebliğ etmesini söylediği hadis-i şeriflerdir. 


Günümüzde bazı mihrakların da etkisiyle her sorunun cevabı Kur'an'da aranmaya başlanmış, 


28 Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/162, 192; 5/184; İbn Ebü Şeybe, 
el-Musannel, nr. 26428. 
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Allah'ın gönderdiği peygamber ve sünnetlerinin hiçbir önemi yokmuş gibi düşünceler dimağlara yerleştirilmeye çalışılmıştır. Hatta bu vesileyle, 

« “Kur'an'da geçiyor mu?” gibi söylemler sıradanlaştırılmıştır. Tabii bu gibi zihinleri idlal eden ve maksadı pek de masum olmayan, art niyetli söylemler ekseninde vuku bulmuştur. Günümüzdekiler de onların devamı niteliğindedir. 


Said b. Mansür anlatıyor: Bizler İmrân b. Husaynin radıyallahu anh) bulunduğu bir meclisteydik ve hadis-i şerif müzakeresi yapıyorduk. Bu sırada adamın biri, 


- Bunları bırakın, bize Allah'ın kitabını getirin, onun hakkında konuşalım, dedi. Bu sözler üzerine İmrân [radıyallahu anh] ona şöyle dedi: 


- Sen ne ahmak birisin! Sen Allah'ın kitabında namazın tam olarak açıklanmış olduğunu bulabiliyor musun? Orucun Kur'an'da ayrıntılı biçimde açıklamasını bulabiliyor musun? Kur'an bunları hüküm olarak ortaya koymuş, sünnet ise tefsir edip açıklamıştır. ” 


Hadisler, Peygamber Efendimiz'in sünnetleri, Kur'an'ın ve İslâm'ın şerhi mahiyetindedir. Resül-i Ekrem {sallallahu aleyhi vesellem) âyetlerdeki emirleri ve yasakları insanlara detaylarıyla açıklamak üzere gönderilmiş bir hidayet rehberidir. Bunun yanında o, insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm getirmiş, onlara yeme içmelerinden uyumalarına kadar hayatın her safhasını Allah'ın rızasına uygun olacak şekilde öğretmiştir. Ehl-i sünnet ve'l-cemâat 
29 Kurtubi, ekCâmi" l-Ahkâmi'-Kur'ân, 1/39; ayrıca bk. İbnü'k 

Mübârek, ez-Zühd, nr. 92. 


itikadına göre de peygamberlerin emrolundukları şeyden başkasını yapmaları da söz konusu değildir. Onlar ancak kendilerine emrolunanı yapar ve tebliğ ederler. Resülullah Efendimiz de Vedâ haccında bütün ashabı şahit tutarak Allah Teâlâ'nın kendisine vahyettiklerini tebliğ edip etmediğini sormuş, onlardan ahid aldıktan sonra, üç defa, “Yâ Rabbi, sen şahit ol!” buyurmuştur.* 


Bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Bana kitap ve onunla birlikte bir benzeri verilmiştir. Dikkat edin! Bana Kur'an ve onun benzeri verilmiştir. Dikkat edin! Koltuğuna kurulmuş kamı tok adamların, Siz şu Kuran'da olanlara uymaya bakın! Onda helâl bulduklarınızı helâl, haram gördüklerinizi de haram kabul edin’ demesi pek yakındır. 


Bu hadis-i şerif, kendisinden sonra ortaya çıkacak olan bid'atçıların sünneti inkâr edeceklerini haber verme niteliğindedir. Nitekim bu durum sonraki devirlerde tıpkı Peygamber Efendimiz'in haber verdiği gibi gerçekleşmiştir. 


İmrân b. Husayn radıyallahu anh) bir konuşmasın- da şefaat konusunu anlatıyordu. Bunun üzerine yanında bulunanlardan biri kendisine, 


- Ey Ebü Nüceyd! Siz bize bazı hadisler naklediyorsunuz, ama biz bunlar için Kur'ân-ı Kerim'de bir asıl ve dayanak bulamıyoruz, deyince İmrân, soruyu soran kişiye kızdı. Bundan sonra aralarında şu konuşma geçti: 


30 Ebü Davud, Büyü", 5. 
31 Ebü Davud, Sünnet, 6; Taberâni, Müsnedü'ş-Şâmiyyin, nr. 1061. 
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— Sen Kur'an'ı okudun mu? 
— Evet, okudum! 


- Peki, Kur'ân-ı Kerim'de yatsı namazının farzının dört rekât, akşam namazının üç rekât, sabah namazının iki rekât, öğle namazının dört rekât, ikindi namazının da dört rekât olduğunu gördün mü? 


- Hayır! 


- Peki, siz bunları kimden öğrendiniz? Sizler, namazların rekâtlarının böyle olduğunu bizden, biz de onu Resül-i Ekrem'den (sallallahu aleyhi vesellem) öğrenmedik mi? 


- Acaba siz, Kur'ân-ı Kerim'de her kırk koyun için bir koyunun, her şu kadar deve için şu miktarda ve şu kadar para için şu miktarda zekât verilmesi gerektiğine dair bir açıklama gördünüz mü? 


- Hayır! 


- Bunları kimden öğrendiniz? Siz bunları bizden öğrenmediniz mi? Biz de Resülullah'tan (salla lahu aleyhi vesellem] öğrenmedik mi? 


- Sizler Kur'ân-ı Kerim'de, “Beytülatik'i (Kâbe) tavaf etsinler” (Hac 22/29) emrini görüp okuyorsunuz. Pekâlâ, Kur'an'da, “Kâbe'yi yedi defa tavaf ediniz, sonra Makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılınız” diye bir açıklama bulabiliyor musunuz? 
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- Yine sizler, Kur'an'da, “İslâm'da. celeb,2 ceneb ve şiğâr“* yoktur!” hükmünü bulabilir misiniz? 
Siz, Allah Teâlâ'nın yüce kitabında, “Resül size neyi emretliyse onu yapın, neyi yasakladıysa ondan da kaçının!” (Haşr 5918) buyruğunu işitmediniz mi? 


İmrân (radıyallahu anh) bunları anlattıktan sonra şöyle dedi: 


- Biz Resülullah'tan [sallallahu aleyhi vesellem), hakkında sizin bilgi sahibi olmadığınız daha pek çok şeyler öğrendik! 


İrbâz b. Sâriye (radıyallahu anh) şöyle rivayet etmektedir: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) Namaz kıldırdı. Ardından bize dönerek öylesine etkili bir vaaz etti ki onun etkisiyle gözler doldu ve kalpleri ürperti kapladı. Sahâbe-i kirâmdan biri, 


- Ey Allah'ın resülü! Bu konuşma, sanki veda eden birinin tavsiyelerine benziyor. Bizlere ne tavsiye buyurursunuz, diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: 


- Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçınmanızı, size başı kuru üzüm tanesi gibi Habeşli bir köle yönetici olsa bile dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra yaşayanlarınız ile- 


32 Celeb: Zekât memurunun bir yerde konaklayıp zekât verecek 
durumdaki mal sahiplerini oraya çağırıp toplaması ve zekâtları o yerde almasi. 

33 Ceneb: At yarışına katılan kimsenin yanında bir de yedek at 
bulundurması ve koşu esnasında bindiği hayvan iyice yorulunca onu bırakıp yedekte olana binmesi, yani hile yapması. 

34 Şiğar: İki kimsenin velisi bulundukları herhangi iki kadını, karşılıklı 
olarak birbirlerine mehir olmaksızın nikâhlamasıdır. Söz gelimi, bir kimsenin kendi kızını bir adama nikâhlayıp, karşı tarafın kızıyla evlenmesi böyledir. 

35 Hâkim, e/-Müstedrek, 1/101; Süyüti, Miftâhu'-Cenne fi'-İhticâc bi's- 
Sünne, Mısır: Tıbâatü'l-Münir, ts., s. 5-6. 


ride pek çok ihtilaf göreceklerdir. O durumda sizler benim sünnetime ve benden sonra hidayet rehberleri olan râşid halifelerimin sünnetine uyun, onlara sımsıkı sarılın. Dinde sonradan çıkan işlerden sakının. Çünkü dinde sonradan çıkarılmış her iş bid'attır ve her bid'at da sapıklıktır. 


Ebü Hüreyre fradıyallahu anh) bir sohbeti esnasında Resülullah Efendimiz'in, “fki kat (takım) elbise içinde böbürlenerek yürüyen adamın birini Allah yerin dibine batırdı. Kıyamet gününe kadar da batmaya devam edecektir” hadisini aktarıyor ve kibirlenme- nin kötülüğü hakkında etrafındakileri bilgilendiriyordu. Orada bulunan süslü elbise içindeki gencin biri, bu hadis-i şerifi duyunca, alay etmek kastıyla, “Ey Ebü Hüreyre! Yerin altına batırılan genç böyle mi yürüyordu?" dedi ve elini kolunu sallayarak yürümeye başladı. Birden tökezledi ve yüz üstü yere düştü, neredeyse bir yerini kıracaktı. Yüzükoyun yerde yatan o gence Ebü Hüreyre şu âyeti okudu: “Alay edenlere karşı biz sana yeteriz!” (Hicr 15195).97 


Hadislerden uzaklaşma veya uzak durma sadedinde pek çok bahane üretilmiş ve bu durum devam etmektedir de. Bunlardan biri, hadislerin Kur'an'a arzı söylemiyle hadisin sıhhatini tesbit etmeye çalışmaktır. Hadisleri inkâr sadedinde üretilmiş olan bu düşüncenin temelinde, sanki bazı hadislerin Kur'an'ın hükümleriyle örtüşmediği ve çeliştiği, dolayısıyla dini hadislerden tecrit etmenin gerektiği gibi zehirli fikirler yatmaktadır. Bu hususta İmam Şâfii hazretleri şöyle demektedir: “Hadis-i 


36 Tirmizi, İlim, 16; Ebü Davud, Sünnet, 6; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 
4/126-127. 
37 Dârimi, Mukaddime, 40. 
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şerifler Kur'ân-ı Kerim'e ters düşmez. Ancak Resülullah'ın hadisleri Kur'ân-ı Kerim'deki âyetlerin hangilerinin hâs, hangilerinin âm olduğunu, hangi hükmün yürürlükten kalktığını (mensuh) ve hükmü kaldıran (nâsih) âyetin hangisi olduğunu açıklar. Allah Teâlâ'nın, resülüne itaati farz kılması sebebiyle, bu konularda açıklama getiren sünnetlere uymak herkesi bağlar. Bu gibi konularda Resülullah'tan gelen açıklamaları kabul eden kimse, yüce Allah'tan gelen emirleri kabul etmiş sayılır.” * 


Bir başka defasında da şöyle demiştir: “Sahih olarak sabit olan sünnet Kur'ân-ı Kerim'e ters düşmez, bilakis onu destekler; isterse Kur'an'da o hadisin lafzına uygun açık bir âyet bulunmamış olsun. Çünkü Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem) Kur'ân-ı Kerim'den herkesin anlayamayacağı derin manalar anlayabilir.” 


İmam Şâfil'nin [rahmetullahi aleyh) bu sözleri günümüzde yaygınlaşan ve her karşılaştığı rivayetin karşılığını Kur'an'dan aramaya kalkan kimsenin aslında teşri sahibi Hz. Resülullah'ı ve sünnet-i seniyyeyi devreden çıkarmak gibi bir tehlikenin içinde olduğunun bir göstergesidir. 

Bir gün Ümeyye, Abdullah b. Ömer'e, 

- Biz, yolculuk dışında ve korku halinde namazın nasıl kılınacağını Kur'ân-ı Kerim'de bulu- 


yoruz. Fakat yolculukta namazın nasıl kılınacağını Kur'an'da bulamıyoruz, demişti. 


38 Beyhaki, Ma'rifetü's-Sünen, 1/9. 
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Bu sözler üzerine İbn Ömer [radıyallahu anh] şöyle dedi: 


- Ey kardeşimin oğlu! Bizler hiçbir şey bilmiyorduk, Allah Teâlâ bize Muhammed'i sallallahu aleyhi vesellem) gönderdi. Artık biz, Hz. Muhammed'in nasıl yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz! 


Sünnete Bağlılığın Önemi 


Resülullah sallallahu aleyhi vesellem] Ne Zaman ve ne durumda ne söylemiş veya yapmışsa, bir peygamber olarak yapmıştır. Yaptığı her iş ve attığı her adım, dalâlet ve kötülükten uzaktır. Bütün söz ve fiilleri, Cenâb-ı Hakk'ın çizdiği çizgi üzerinde olmuş, O'nun gösterdiği sınırlar içinde kalmıştır. 
Dolayısıyla, bütün insanlar Hz. Peygamber'in hayatının her anını kendilerine örnek almalıdırlar. 
Onun hayatı, canlı bir Kur'ân-ı Kerim ve ilâhi kurallar bütünüdür. 


Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurur: “Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” ** 

Abdullah b. Ömer (radıyallahu anh) demiştir ki: “Müslümanlar hadislere uymaya devam ettikleri sürece doğru yol üzere kalmaya devam ederler.” 


Urve radıyallahu anh] şöyle demiştir: “Sünnete uymak dini ayakta tutan unsurdur.” 


Âmir eş-Şa'bi (rahmetullahi aleyh} demiştir ki: “Hadisleri terkettiğinizde helâk oldunuz demektir!” 


39 Buhâri, Nikâh, 1; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/158; 3/241, 259, 285. 
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İbn Sirin de şöyle demiştir: “Âlimler, önceki dönemlerde, insanlar sünnete uyduğu sürece doğru yoldadır, derlerdi.” 


Kadı Şüreyh (rahmetullahi aleyh demiştir ki: “Ben yoldaki izi takip ederim.” Yoldaki iz ile kastedilen Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) sünnetidir. 


Evzai de [rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir: “Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) bir hadis-i şerifi sana ulaştığı takdirde, hadisteki hükümden farklı bir görüş ileri sürmekten sakın. Zira Resülullah Allah'ın emirlerini tebliğ etmekteydi.” 


Süfyân-ı Sevri (rahmetullahi aleyh) demiştir ki: “İlim bütünüyle hadisleri bilmekten ibarettir.” 


Adamın biri İmam Mâlik'in yanına giderek bir meseleyi sormuş, o da, 


- Resülullah şöyle şöyle buyurdu ... diye cevap vermişti. Bu sefer adam, 


- Sen ne düşünüyorsun, diye sorunca İmam Mâlik ona, “Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar” (Nùr 24163) mealindeki âyeti okudu. 


İmam Şâfil (rahmetullahi aleyh} bir gün bir hadis-i şerif rivayet etmişti. Adamın biri ona, 


- Ey Ebü Abdullah, sen bu hadisteki hükmü kabul ediyor musun, diye sordu. 


İmam Şâfii ona şöyle karşılık verdi: 


- Her ne zaman Resülullah'tan sahih bir hadis-i şerif gelir de ben onu kabul etmezsem, sizi 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şahit tutuyorum, iyi bilin ki o takdirde aklım gitmiş demektir! 


Büyükler hadis-i şerifleri hayatlarının düsturu haline getirmişler ve bu sebeple de çok büyük ehemmiyet gösterip saygı ve edepte kusur etmemişlerdir. Said b. Müseyyeb [radıyallahu anh) hasta iken yanına bir adam gelmişti. Yatağında uzanmış haldeyken ona bir hadis sordu. O da yatağından kalkıp oturdu ve hadisi rivayet etti. Hadisi soran, 


- Sizi rahatsız etmek istememiştim, dedi. Said b. Müseyyeb de [radiyallahu anh] ona, 


- Resülullah'ın hadisini yatağıma uzanmış bir halde rivayet etmeyi uygun görmedim, dedi. 


A'meş'ten [rahmetullahi aleyhi rivayet edildiğine göre, o hadis rivayet edeceği zaman abdesti yoksa teyemmüm yapardı. 


A'meş, Dırâr b. Mürre'nin (radıyallahu anhümâ] şöyle dediğini nakleder: “Âlimler, abdestsiz olarak hadis rivayet etmeyi mekruh saymışlardır.” 


Bişr b. Hâris rivayet eder: “Adamın biri yolda yürürken Abdullah b. Mübârek'e bir hadis sorunca ona şöyle dedi: 


- Bu halde hadis rivayet etmek ilme ve hadise saygı göstermemek anlamına gelir!” 


Abdullah b. Mübârek nakleder: İmam Mâlik tranmetullahi aleyh] hadis rivayet ederken ben de yanında bulunuyordum. Bir akrep geldi ve on altı kez onu soktu. İmam Mâlik'in acıdan dolayı yüzünün rengi değişti, fakat sabretti ve Resülullah'tan rivayet etti- 


be 


ği hadisi yarıda kesmedi. Meclis sona erip insanlar dağılınca kendisine, 


- Sende şaşılacak bir durum gördüm, dedim. 
Şöyle dedi: 


- Evet, ben buna Resülullah'ın hadisine olan saygı ve hürmetimden dolayı sabrettim! 


Beyhaki, Zühri'nin (rahmetullahi aleyhimâ Şöyle dediğini nakletmiştir. “Bizden önce yaşamış olan âlimlerimiz, “Sünnete sımsıkı sarılmakta kurtuluş vardır” derlerdi.” 


Zeyd b. Erkam [radıyallahu anh} şöyle rivayet etmiştir: Ubeydullah b. Ziyâd birini göndererek beni çağırttı. Yanına vardığımda bana dedi ki: 


- Resülullah hakkında senin anlattığın ve rivayet ettiğin hadisler neyin nesidir? Senin bu anlattıklarını biz Kur'ân-ı Kerim'de bulamıyoruz? Sen, Allah Resülü'nün cennette bir havuzu olduğunu rivayet ediyormuşsun! 


Ben de ona şöyle cevap verdim: 


— Onları bize anlatan Resülullah'tır ve havuzu bize vaat eden de odur. 


Mücâhid [rahmetullahi aleyh] şöyle anlatır: Bir yolculukta Abdullah b. Ömer ile birlikte bulunuyordum. 
Giderken yoldan saptı ve bir yere uğradı. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulunca şöyle dedi: 


- Ben Resülullah'ın (buradan geçerken) böyle yaptığını görmüştüm, ben de onun yaptığını yaptim! 


İmâm-i Rabbâni bir mektubunda şöyle der: 


Yarın insana faydası olacak olan, bu şeriatın sahibi Peygamber Efendimiz'e {sallallahu aleyhi vesellem} tâbi olmaktır. O halde haller ve vecdler, ilimler ve marifetler, işaretler ve semboller Hz. Peygamber'in yoluna uygun biçimde yaşamakla birlikte olursa iyi ve çok güzeldir. Aksi ise ilâhi rahmetten mahrumiyet ve felakete sürüklenmekten başka bir şey değildir. 


O halde size düşen, Resülullah'a ve râşid halifelere tâbi olmak ve onun şeriatına söz, amel ve itikad açısından muhalefet etmekten sakınmaktır. 
Çünkü Hz. Peygamber'e tâbi olmak bolluktur, berekettir, Dinin emirlerine aykırı hareket etmek ise nasipsizlik, uğursuzluk ve helâk olmaktır. 


İslâm devletleri Osmanlılar kadar güçlü ve istikrarlı bir siyasi yapıya ulaşamamıştır. Osmanlı Devleti, gerçek bir cihan devletiydi. Bu devleti bu mertebeye yükselten de devraldığı İslâm mirasını, yani Ehl-i sünnet ve'l-cemâat itikadını her döneminde muhafaza etmesiydi. Gerek devlet eliyle gerekse âlimlerin gayretiyle yüzyıllar boyunca Ehl-i sünnet'in, yani dört hak mezhebin muhafaza edilmesi için pek çok eser kaleme alınmıştı. Âşık Paşa Garibnâme'sinde insana hayatı boyunca dost edineceği esaslardan bahsetmiştir. Bunlardan biri de dört mezhep ve imamlardır. Şöyle demiştir: 


Üçüncü Dost: Dört Büyük Mezhep İmamları 


Şimdi de üçüncü dostun kim olduğunu gör; eğer göremezsen görenden sor. 


Gel, onun kim olduğunu, kendini ve dostluğunu anlatayım da kulak ver. 


O, dinin gidiş ve usullerini Hak ilmini bilmekle, kılı kırk yararak düzenleyip ortaya koyan dört büyük imamdır. 


Onlar sayesinde bütün dağınıklıklar toplandı ve güçlükler kolaylaştı ve her türlü eşya ve para düzene konulup kararlaştı. 


Çünkü bunlar hikmet ve gizlilik hazinesini bulup, insanlardaki hastalıkları bildiler. 


Öleni ne yapmak gerektiğini, ona nasıl muamele edileceğini, gereken vazifenin ne olduğunu bildiler, 


Ölen öldü, bu defa geride kalan ve hakkını bilip isteyen mirasçıların ... 


Her birinin hakkını bildiler. Onları memnun edip ağlayanlarını da neşelendirdiler. 


Dört mezhebi en iyi şekilde düzenleyip bildirdiler, böylece her biri insanlar arasında hayırla anıldı. 


Hangi tabakadan olursa olsun, bütün insanlar bunu bilip, neyin haram neyin helâl olduğunu söyler oldular, 


“Gördünüz ya, Allah size ne rızıklar verdi de onlardan bir kısmını haram ve bir kısmını helâl kıldınız” de” (Yunus 10/59). 


Bunlar, Allah'ın emri ve Peygamber'in sözleri- ne dayanarak İslâm dinini sağlam şekilde yoluna koydular. 


Böylelikle küfrü, karıştırılmamak üzere dinden ayırdılar; artık bunu bozmaya kimse cesaret edemez. 


Bu şekilde her şey kolaylaştı; küfür ve kâfir olduğu halde, yok gibi oldu. 


İşte bunu düzenleyen o dört büyük imamdır; bunlara her tabakadan insan uyacaktır. 


Bu temel kaideleri o imamlar düzenledi; onların canı sonsuza kadar rahmet içinde olsun. 


O yüce insanların yaptığı bu düzenleme ve bütün bu gayretlerin biz müslümanların hepsi için olduğunu açıkça bilmek gerek. 


Bu işten, kıyamete kadar canda kalan bu tat, bu lezzet sebebiyle, bütün müminler sevindi. 


Böyle dostluk insanlar arasında nerede bulunabilir; işte bu dostluk kimde varsa senin dostun odur.“ 


40 Âşık Paşa, Garibnâme (haz. Kemal Yavuz), Ankara: TDK Yayınları, 
c. İV2, s. 777-779. 


İKİNCİ BÖLÜM 
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DÖRT MEZHEP İMAMI 


İMÂM-ı AZAM EBÜ HANİFE 


Asıl ismi Nu'mân'dır. Hicri 80, milâdi 699 yılında Küfe'de doğmuştur. Babasının adı Sâbit'tir. Hanife isminde bir evladı olduğu için “Hanife'nin babası” anlamında “Ebü Hanife” yahut daha tercih edilen görüşe göre, “Hak dine meyleden kişi” anlamına gelen “hanif” kelimesine atfen bu şekilde isimlendirilmiştir. Fıkıh ve usülü'd-din sahasındaki hizmetlerinden ve bu hususta başı çekmesinden ötürü İmâm-ı Âzam yani “Büyük İmam” diye anılmıştır. 


İmâm-ı Âzam [rahmetullahi aleyhi ticaretle uğraşan varlıklı bir ailenin çocuğudur. Kendisi de ilim öğrenmeye başlamadan önce kumaş tüccarlığı yapmıştır. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüş ve böylece öğrencilerine ve başkalarına maddi yardımlarda bulunmuştur. Ebü 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Hanife'nin (rahmetullahi aleyh) doğup büyüdüğü Küfe ile bölgenin ikinci büyük şehri olan Basra, diğer milletler ve eski medeniyetlerle irtibatı bulunan, yeni müslüman olanlara İslâm'ın ve Arapça'nın öğretildiği önemli yerleşim birimleriydi. Aynı zamanda buralar birçok fakih, muhaddis, dilci, edip ve şairin de bulunduğu birer ilim merkeziydi. Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan, parlak bir zekâya sahip Ebü Hanife'ye çevresindeki âlimler yakın ilgi gösterdiler ve onu ilme yönelttiler. 


İlim öğrenmeye başlayışını kendisi şöyle anlatmıştır: “Bir gün zamanın âlimlerinden Şa'bi'nin yanından geçiyordum, beni çağırdı ve, 'Nereye devam ediyorsun?" dedi. Ben de, ‘Çarşıya, pazara! 
dedim. 'Maksadım o değil, âlimlerden kimin dersine devam ediyorsun?’ dedi. ‘Hiçbirinin dersinde devamlı bulunamıyorum' dedim. "İlimle uğraşmayı ve âlimlerle görüşmeyi sakın ihmal etme! Ben senin zeki, akıllı ve kabiliyetli bir genç olduğunu görüyorum” dedi. Onun bu sözü bende büyük tesir bıraktı. Çarşı pazarı bırakıp, ilim yolunu tuttum. 
Allah Teâlâ'nın yardımı ile Şa'bi'nin sözünün bana çok faydası oldu.” 


Oğrenim Hayatı 


İmâm-ı Âzam (rahmetullahi aleyh] küçük yaşlarda Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemiştir. Kıraat ilmini kırâat-i seb'a âlimlerinden olan Âsım b. Behdele'den öğrenmiştir. İmam Şa'bi'nin tavsiyesinden sonra kelâm ilmini, iman ve itikadı ve münazara bilgilerini ondan öğrenmiş, kısa zamanda bu ilimlerde parmakla gösterilecek bir dereceye ulaşmıştır. 
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İlerleyen zamanlarda bu ilimlerde epey bir mesafe alan İmâm-ı Âzam rahmetullahi aleyh}, dönemindeki inkârcı ve bid'atçılarla münakaşa etmiş, bu vesilelerle yakın şehirlere seyahatler yapmış ve dine bid'at sokan farklı siyasi ve itikadi ayrılıkçılara karşı Ehl-i sünnet'i müdafaa etmiştir. O bu müdafaa ve münazaralarıyla Hz. Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden itikadi esasları savunmayı gaye edinmiştir. Hatta Ehl-i sünnet ve'l-cemâat akidesi, yazmış olduğu Fıkh-ı Ekber risalesinde de görüleceği üzere onunla temayüz edip şekillenmeye başlamıştır. 


İmâm-ı Âzam özellikle Basra'da belli başlı akaid meseleleri üzerinde değişik görüşlere mensup âlimlerle yaptığı tartışmalarda İslâm ümmetinin çoğunluğu tarafından benimsenen itikadi ilkeleri ortaya koymuş ve bunları güçlü delillerle savunmuştur. 


İmâm-ı Âzam [rahmetullahi aleyh] yirmi iki yaşlarında Hammâd b. Ebü Süleyman'ın (rahmetullahi aleyh] derslerine devam etmeye başlamıştır. O Hammâd'ın (rahmetullahi aleyh) Öğrencisi olduktan sonra fıkıh sahasında iyice derinleşmiş ve ağırlığını bu sahaya vermiştir. 102 (720) yılından itibaren hocasının vefatına kadar on sekiz yıl süreyle onun ders halkasına devam etmiş, en seçkin öğrencileri arasında yer almış, hocasının bulunmadığı zamanlarda ona vekâleten 
ders verecek seviyeye yükselmiştir. Hocasının 120 
(738) yılında vefatı üzerine, kırk yaşlarında iken arkadaşları ve öğrencilerin ısrarları üzerine hocasının yerine geçerek ders okutmaya başlamıştır. 


Ebü Hanife'nin (rahmetullahi aleyh) derslerine o günkü İslâm ülkesinin her tarafından öğrenciler katıl- 


my my 


mış ve etrafında geniş bir ders halkası oluşmuştur. 
Yetiştirdiği öğrencilerin sayısının birkaç bini bulduğu, bunlardan kırkının ictihad edecek dereceye ulaştığı belirtilir. 


Hac münasebetiyle gittiği Mekke'de döneminin seçkin ilim adamlarıyla karşılaşarak görüş ve fetvalarını onlarla tartışma imkânı bulmuştur. 


İcâzet Silsilesi 


Ebü Hanife'nin ilmi, hocası Hammâd'ın aracılığıyla İbrahim en-Nehai ve Ebü Amr eş-Şa'bi'den, dolayısıyla Mesrük b. Ecda', Kadı Şüreyh, Esved b. Yezid ve Alkame b. Kays'tan (rahmetullahi aleyhim), bunların ilimleri de sahabenin en âlimlerinden olan Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Mesud ve Abdullah b. Abbas'tan fradıyallahu anhüm) gelmektedir. O Basra, Küfe ve Irak bölgesinin ileri gelen üstatlarının hadis ve fıkıh meclislerine iştirak etmiş, 100'e yakın tâbiin âlimiyle görüşmüş ve birçok kimseden hadis dinleyip rivayet etmiştir. Seyahatleri sırasında bizzat Atâ b. Ebü Rebâh, İkrime ve Nâfi'den (rahmetullahi aleyhim] hadis dinlemiş, onlar vasıtasıyla Mekke ve Medine ilmini, özellikle Hz. Ömer, Abdullah b. 
Abbas [radıyallahu anhüm) gibi fakih sahabilerin görüş ve fetvalarını öğrenme imkânı bulmuştur. Çeşitli vesilelerle Mâlik b. Enes, Süfyân b. Uyeyne, İmam Zeyd b. Ali, Muhammed el-Bâkır, Abdullah b. Hasan b. Hasan, Cafer-i Sâdık da (rahmetullahi aleyhim] dahil birçok âlimle görüşerek onlardan istifade etmiştir. Hatta İon Hacer el-Heysemi, İmâm-ı Âzam'ı anlattığı eserinde, İnam Muhammed'in talebelerinden olan Ebü Hafs Kebir, İmâm-ı Âzam'ın ders aldığı 4000 kadar üstadın ismini saymıştır. 


Tabakat ve menâkıb müelliflerinin büyük çoğunluğu Ebü Hanife'yi tebeu't-tâbiinden sayar. Fakat onun gençliğinde bazı sahabilerle görüştüğü, hatta hadis dinleyip rivayet ettiği mâlumdur. Hatta bazı eserlerde İmâm-ı Âzam'ın görüştüğü on beş kadar sahabinin adı zikredilmiştir. 


İmâm-ı Âzam'ın ömrünün elli iki yılı Emeviler, on sekiz yılı Abbâsiler döneminde geçmiştir. Ehl-i beyt'i çok severdi. O, zamanında ortaya çıkan bazı siyasi olaylarda bile hem madden hem de fetvalarıyla daima Ehl-i beytin yanında olmuştur. 


İmâm-ı Âzam hazretleri her zaman kanaatkâr, cömert, güvenilir, âbid ve zâhid bir kişi olmuş, bütün ticari işlem ve beşeri ilişkilerinde bu özelliklerini açıkça göstermiştir. Ticarette son derece güvenilir olmuş, kimseyi aldatmamıştır. Ortağı, kusurlu bir kumaşı, müşteriye sehven hatasını belirtmeden satınca, satılan kumaşın da içerisinde yer aldığı ticari eşyaların tamamının parasını sadaka olarak dağıtmıştır. Dağıtılan malın değeri o zaman için büyük bir meblağ olan 30.000 dirheme tekabül etmekteydi. 


Hatib el-Bağdâdi'nin anlattığına göre yıldan yıla kazancını hesap eder, onunla çevresindeki ilim adamlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılar ve onlara, “Bunu ihtiyacınız olan yere sarfedin ve sadece Allah'a hamdedin. Çünkü bu verdiğim mal gerçekte benim değildir; sizin nasibiniz olarak 


Allah fazl ve kereminden onu benim elimle size göndermiştir” derdi. Dış görünüşe önem verir, temiz giyinir ve çevresindekileri de temiz giyinmeye teşvik ederdi. 


Cafer-i Sâdık'la (rahmetullahi aleyh) ilmi görüşmeler- de bulunmuş, ondan zâhir ve bâtın ilimlerini almıştı. 


Hakikati aramada ve takip etmede son derece samimi olan Ebü Hanife frahmetullahi aleyh) başkalarının görüşlerine karşı hoşgörülü olmuş, kendi ictihadının doğruluğunda ısrar eden ve onu tartışmaya imkân vermeyen bir taassup göstermemiştir. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakkı vermiş, aykırı görüşleri dinlemiştir. Tartışma sonunda ulaştığı netice için de, “Bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphe yok ki doğru olan onun görüşüdür” diyerek hem diğer görüşlere müsamaha ile bakmış hem de ilmi araştırmayı sürdürmeyi teşvik etmiştir. 


Eserleri 


Ebü Hanife (rahmetullahi aleyh] fıkhi meseleleri, ders halkasında istişareye açıp çeşitli müzakerelerden sonra ortaya çıkan çözümleri talebelerine yazdırmıştır. Öğrencisi Muhammed b. Hasan'ın kaleme aldığı zâhirü'r-rivâye metinleri; el-As/ (e/-Mebsüğ, ez-Ziyâdât, el-Câmiu'-Kebir, el-Câmiu's-Sagir, es-Siyerü-Kebir, es-Siyerü's-Sagir adlarını taşıyan bu eserlerde Hanefi fıkhı taharetten başlamak üzere ibadetler, münâkehat, muâmelât, hudüd, ukubat ... miras şeklinde ayrı bölümler halinde tedvin edilmiş oldu. Bu sebeple Hanefi fıkhının tedvini İmâm-ı Âzam ile başlamıştır. 


Ebü Hanife'ye (rahmetullahi aleyh} doğrudan nisbet edilen eserler şunlardır: 1. e/-Müsned. Talebeleri tarafından kaleme alınmış olup Ebü Hanife'den rivayet edilen hadisleri, diğer bir ifadeyle Ebü Hanife'nin ictihadlarında delil olarak kullandığı hadisleri ihtiva eden bir eserdir. 2. e/-Fıkhü'-Ekber. Akaide dair olup Ehl-i sünnet'in görüşlerini özetlemiştir. 3. e/-Fıkhü'-Ebsat. Akaidle ilgilidir. 4. e/-Âlim ve /-Müteallim. Ehl-i sünnet'in görüşlerini açıklayıp savunma amacıyla ve soru-cevap tarzında kaleme alınmış akaide dair bir risaledir. 5. er-Risâle. Ebü Hanife, Basra Kadısı Osman el-Betti'ye hitaben yazdığı bu eserinde akaid konularında kendisine yöneltilen bazı itham ve iddialara cevap vermektedir. 6. e/-Vasıyye. Akaid konularını kısaca ele alan bir risaledir. 7. e/-Kasidetü'n-Nu'mâniyye. Hz. 
Peygamber için yazdığı na'ttır. 


İmâm-ı Âzam rahmetullahi aleyh) bir meselenin hükmünü önce Kur'an'da aramış, nassın her türlü lafzi delâletini, umum-husus, ıtlak-takyid, nâsih-mensuh gibi lafızlar arası metodolojik ilişkiyi göz önünde bulundurmuş, aksine bir delil ve gerekçe olmadığı sürece âyetlerin açık, genel ve doğrudan ifadelerini esas almıştır. Eğer Kur'an'da konuyla ilgili bir nas bulamamışsa Hz. Peygamber tarafından Yemen'e vali olarak gönderilen Muâz b. 
Cebel'in, Kur'an'da bulamadığı bir meselenin hükmünü sünnette arayacağını bildirmesiyle ortaya çıkan ve Hz. Peygamber'in de tasvip edip bütün 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sahabenin uyguladığı sıraya göre sünnete müracaat etmiştir. : 


İmâm-ı Âzam hazretleri isnadlı olarak pek çok hadis rivayet etmiştir. Başta yirmiyi aşkın Ebü Hanife Müsned'iyle Ebü Yusuf ve İmam Muhammed'in eserleri olmak üzere musannefler ve diğer hadis mecmualarında Ebü Hanife'nin birçok rivayeti mevcuttur. 


Ebü Yusuf'un (rahmetullahi aleyh] naklettiğine göre İmâm-ı Âzam rahmetullahi aleyn) kendisine bir mesele sorulduğunda önce talebelerinin bu konuda bildikleri hadisleri ve sahabi sözünü sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, meseleyi değişik yönleriyle ele alır, talebelerinin görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi hükme bağlardı. 
Sorulan konuda bir hadis ve sahabi görüşü bulunmadığı takdirde kıyas yapar, kıyasın da mümkün olmadığı yerde istihsana giderdi. Onun ders verme usulüne göre soruların önce öğrencilerle tartışılması, o mesele hakkında nas bulunup bulunmadığının araştırılması demektir. 


Zühd ve Takva Hayatı 

Ebü Hanife (rahmetullahi aleyh) bütün zamanlarını ibadete göre ayarlamıştı. Gündüzleri belli bir miktar uyur, geri kalan vakitlerini ders ve ibadetle doldururdu. Onu görenlerden Mis'ar b. Kidâm şunları nakletmektedir: “Ebü Hanife'nin yanına gittim; mescidde idi ve sabah namazını kılıyordu. Sonra ders halkasına oturdu, ders öğle namazına kadar devam etti. Namazı kıldı, tekrar derse oturdu. İkin- 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diye kadar devam etti. Sonra ikindiyi kıldı, ardından akşama kadar ders okuttu. Sonra akşamı kıldı. 
Yatsıya kadar derse devam etti. Onu bu halde görünce kendi kendime şöyle dedim: “Ebü Hanife bu ders yoğunluğu içerisinde ne zaman kendini ibadete veriyor?” Gece boyu onu izlemeye karar verdim. 
İnsanlar istirahate çekilince, mescide geçti, fecre kadar namaz kıldı. Sonra evine döndü. Ders elbiselerini giydi. Tekrar mescide dönüp sabah namazını kıldı. Namazdan sonra derse oturdu. İlk günkü gibi namaz vakitleri hariç ders okutmaya devam etti. Gece olup insanlar istirahate çekilince yine fecre kadar namaz kıldı. Sonraki gün ve geceler de aynı şekilde devam etti. Onu bu halde görünce kendi kendime karar verdim: Ölüm bizi ayırıncaya kadar Ebü Hanife ile birlikte olacağım.” 


Mis'ar söylediği gibi yaptı; Ebü Hanife'nin mescidinde başı secdede iken ruhunu Allah'a teslim etti. 


İmâm-ı Âzam Ebü Hanife hazretleri bir gün yolda giderken karşıdan gelen bir adamın yolunu değiştirerek karşı tarafa geçtiğini görünce sordu: 


- Beni görünce neden yolunu değiştirdin? 
Adam utana sıkıla, 


- Size olan borcumu hâlâ ödeyemediğim için sizden utanıyorum. Ben bu yüzden sizi görünce yolumu değiştirmek için karşıya geçtim. Sizinle karşılaşmaktan utanıyorum, dedi. 


Bunun üzerine İmâm-ı Âzam hazretleri şöyle dedi: 


- Bundan sonra bana artık herhangi bir borcun yok. Şu andan itibaren bana olan borcunu siliyorum. Bu zamana kadar beni her gördüğünde seni huzursuz ettiğim için bana hakkını helâl et. 


Vefatı 


Emevi dönemi pek çok hadisenin meydana geldiği, iç karışıklıkların ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Emevi halifeleri döneminde sık sık meydana gelen bu sıkıntılara bir son vermek niyetiyle son halife 2. Mervân, gönüllerini almak ve yönetime karşı muhalefetlerini yumuşatmak için Irak Valisi İbn Hübeyre aracılığıyla birçok âlime memuriyetler teklif etmiştir. Bu arada Ebü Hanife'ye de Küfe kadılığı veya beytülmâl eminliği teklif edilmiştir. Ancak o bunu kabul etmeyince hapsedilmiş ve dövülmüştür. Bu olayda Ebü Hanife'nin durumunun ağırlaştığı, sağlığının kötüye gittiği görülünce valiye haber verilmiş, vali de arkadaşlarıyla istişare etmesi için Ebü Hanife'ye zaman tanıyarak onu hapisten çıkarmıştır. Bunun üzerine Ebü Hanife Mekke'ye gitmiş ve hilafet Abbâsiler'e intikal edinceye kadar orada kalmıştır. 


Abbâsi Devleti kurulunca tekrar Küfe'ye dönerek ders okutmaya başlamış, ancak karışıklıkların bitmediğini görünce yine Mekke'ye gitmiştir. Halife Mansür zamanında ortalık yatışınca Küfe'ye gelmiş ve eskisi gibi ders vermeye devam etmiştir. 
Bir müddet sonra kendisine kadılık teklif edilmiş, fakat yine kabul etmeyince Bağdat'ta hapse atılmış ve hicri 150 yılının Şaban ayında (Eylül 767) Bağdat'ta vefat etmiştir. 


Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzürân Kabristanı'nın doğu tarafına defnedilmiştir. Daha sonra 
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Şerefülmülk Ebü Sa'd el-Müstevfi tarafından 459 
(1067) yılında üzerine bir türbe yaptırılıp çevresine de medrese inşa ettirilmiştir. Kabri bugün Bağdat'ta kendisine nisbetle Âzamiye diye anılan mahallededir. 


Büyüklerin İmâm-ı Azam 

Hakkındaki Sözleri 

İbn Uyeyne demiştir ki: “Megâzi (siyer, cihad) ilmini öğrenmek isteyen Medine'ye gitsin. Hac ilmini öğrenmek isteyen Mekke'ye gitsin. Fıkıh ilmini öğrenmek isteyen de Küfe'ye, İmâm-ı Âzam'a ve onun talebelerine gitsin.” 


Yahya b. Main şöyle demiştir: “İmâm-ı Âzam'ın meclislerine devam ettim. Kendisinden ilim tahsil ettim. Bütün sözlerini dinleyip yazdım. Onun mecisinden hiç ayrılmadım. Ne zaman mübarek yüzü- ne baksam Allah'tan korktuğu belli olurdu.” 


Abdullah b. Mübârek rahmetullahi aleyh) bir gün hadis rivayet ediyordu. “Haddeseni Numan b. Sâbit”, yani, “Bana bu hadisi Nu'mân b. Sâbit anlattı” dedi. Oradakiler, 


- Kimi kastediyorsunuz, dediler. İbnü'-Mübârek, 


- İlmin beynini kastediyorum, dedi. Bazıları hadisi yazmak istemediler. İbnü'l-Mübârek bir müddet sustu ve sonra şöyle dedi: 


- Ey insanlar! Terbiyeniz az ancak imamlar hakkındaki bilgisizliğiniz hayli çok! Sizler ilim ve ehlini bilmiyorsunuz. Ebü Hanife'den daha fazla 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kendisine tâbi olunacak kimse olmadı. O gerçekten müttaki, âlim ve fakih bir kimseydi. O, zekâsıyla, anlayışıyla ilmi öyle keşfetmiştir ki kendisinden sonrakiler bunu yapamamışlardır. 


İbnü'l-Mübârek bunları söyledikten sonra oradakiler taksirlerinden ötürü tam bir ay hadis öğretmekten uzak durmuşlardır. 


İmam Şâfii'nin rahmetullahi aleyhi, fıkıhla meşgul olan bütün âlimlerin Ebü Hanife'ye teşekkür borçlu olduğunu dile getiren meşhur, “İnsanlar fıkıhta Ebü Hanife'nin iyâlidir” sözü onun fakihler nezdindeki itibarını anlatmaya kâfidir. 


Hatib el-Bağdâdi (rahmetullahi aleyh) zamanında- ki bazı ehl-i tasavvufun şöyle dediğini nakleder: “Müslümanlar fıkıh ve sünneti koruduğundan dolayı namazlarından sonra İmâm-ı Âzam'a dua etmelidirler. Onun hakkında hürmette kusur edenlerin çoğu cehaletinden ve körlüklerinden dolayı bunu yapmaktadırlar.” “' 


41 Konunun hazırlanmasında DlA'nın ilgili maddesinden istifade 
edilmiştir. 


İMAM MALİK b. ENES 


m > Y 


Tam adı Ebü Abdullah Mâlik b. Enes b. Mâlik b. 
Ebü Âmir el-Asbahi el-Yemeni'dir. Hicri 93, milâdi 712'de Medine yakınlarındaki Akik mevkiinde doğmuş, ardından Medine'ye yerleşmiştir. Dedesi Mâlik veya onun babası Ebü Âmir Yemen'den gelmişlerdir. Dedesi Mâlik tâbiin büyüklerinden olup Hz. Ömer, Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah, Ebü Hüreyre, Hassân b. Sâbit ve Hz. Âişe'den radyallahu anhüm) rivayette bulunmuş, Halife Hz. Osman şehid edildiğinde onu kefenleyip defneden dört kişi arasında yer almıştır. Hz. Osman zamanında mushafın istinsahıyla görevlendirilenlerden biri de o olmuştur. İmam Mâlik'in babası Enes'ten de bazı rivayetler nakledilmiştir. 


İmam Mâlik (rahmetullahi aleyh) devrin önemli ilim merkezlerinin başında gelen Medine'de yetişti. 
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Önceleri ilim tahsiline rağbet etmeyip güvercinlerle vakit geçirirken bir gün babasının sorduğu bir soru- ya kardeşi Nadr'ın doğru, kendisinin yanlış cevap vermesi ve babasının, “Güvercinler seni oyaladı” demesi üzerine ilim öğrenmeye karar vermiştir. 


İlk olarak Abdurrahman b. Hürmüz el-A'rec'den (rahmetullahi aleyh} hadis dersi almaya başlamış ve Kur'ân-ı Kerim'i bu sırada ezberlemiştir. Büyük tâbiin âlimlerinden biri olan bu hocasının yanında geçirdiği yedi yıllık öğrenim hayatından sonra meşhur fakih Rebiatürre'y'in [rahmetullahi aleyh) ders halkasına katılmıştır. 


Kendisinden en çok faydalandığı hocası İbn Şihâb ez-Zühri'dir. Bu arada İbn Ömer'in iradıyallahu anh} âzatlısı Nâfi', Ebü'z-Zinâd Abdullah b. Zekvân, Eyyüb es-Sahtiyâni, Yahya b. Said el-Ensâri, Ebü'l-Esved Muhammed b. Abdurrahman ve Hişâm b. Urve gibi âlimlerin (rahmetullahi aleyhim) ilim meclislerine devam etmiştir. Hadis aldığı hocalarının 300'ü tâbiin, 600'ü tebeu't-tâbiin olmak üzere 
900 civarında olduğu söylenir. 


Onun, “Bu ilim dindir, onu kimden aldığınıza dikkat edin. Şu direklerin dibinde (Mescid-i Nebevi'de), 'Resülullah buyurdu' diyen yetmiş kişiye yetiştim, fakat onlardan bir şey almadım. Halbuki onlardan birine beytülmâl verilseydi emniyette olurdu, o derece doğru kimselerdi. Ancak bu işin ehli değildiler. Zühri buraya gelince onun kapısına üşüştük” sözü hoca seçiminde ne derece titiz davrandığını göstermektedir. 
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İmam Mâlik (rahmetullahi aleyh] hadis ezberlediği zamanlardaki bir hikâyesini şöyle anlatmıştır: “Bir bayram günüydü. Bayram namazını kıldıktan sonra, bugün İbn Şihâb'ın boş vakti olur diyerek evine gidip kapısının önüne oturdum. Hizmetçisine kapıda kim var bak dediğini duydum, o da kumral yüzlü talebeniz var deyince, onu derhal içeri al demesi üzerine beni içeri aldılar. 


Biraz bekledim, İbn Şihâb yanıma gelip bana, ‘Herhalde evine gitmeden buraya geldin, yemek yemedin değil mi?” dedi. Daha ben hayır demeden yemek hazırlanmasını emredince, ‘Yemeğe ihtiyacım yok’ diye mukabelede bulundum. Bunun üzerine, ‘Öyleyse söyle bakalım ne istiyorsun?" dedi. 
‘Bana hadis-i şerif öğretmenizi istiyorum efendim’ deyince, ‘Yazı yazacak sayfaları çıkar’ dedi. Ben de çıkardım ve bana kırk tane hadis-i şerif rivayet etti. Biraz daha rivayet etmesini isteyince, 'Şimdilik bu kadar yeter, bunları ezberleyip nakledersen sen de muhaddis olursun' dedi.” 


İmam Mâlik [rahmetullahi aleyhi, Ehl-i beyt'ten Cafer-i Sâdık hazretlerinden [rahmetullahi aleyhi de ilim almış, onun sohbetinde bulunmuştur. Bu hususta kendisi şöyle anlatır: “Cafer b. Muhammed'e giderdim, o çok yumuşak ve güler yüzlü idi. Yanında Resülullah {sallallahu aleyhi vesellem) anılınca yüzü sararırdı. Onun meclisine uzun zaman devam ettim. 
Her görüşümde ya namaz kılar ya oruçlu olur veya Kur'ân-ı Kerim okurdu. Abdestsiz hadis-i şerif rivayet etmezdi. Manasız sözleri hiç ağzına almazdı. 
O takva sahibi, zâhid, âbid ve âlimlerdendi. Yanına geldiğim zaman yaslandığı yastığını alır, mutlaka bana ikram ederdi.” 


Zekâsı ve gayreti sayesinde kısa sürede ilimde: derinleşen ve hocalarının takdirini kazanan İmam Mâlik, yirmi yaşlarında ders ve fetva vermeye başladı. Mescid-i Nebevi'deki ders halkasıyla kısa zamanda üne kavuştu. İslâm dünyasının her tarafından gelen öğrenciler ondan hadis dinlemek ve fıkıh öğrenmek için yarışır oldu. Özellikle hac mevsimleri sırasında ders halkasında büyük izdiham yaşanırdı. Önceleri Mescid-i Nebevi'de ders verirken ileriki yıllarda sürekli özrü sebebiyle derslerini evinde sürdürdü. Bir taraftan düzenli şekilde ders verip talebe yetiştirirken diğer taraftan da hac münasebetiyle Haremeyn'e gelen ulema ile sohbet ve müzakerelerde bulunarak ilmini ilerletti. Ebü Hanife, Leys b. Sa'd, Evzâi, Ebü Yusuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni (rahmetullahi aleyhim] bilgi alışverişinde bulunduğu âlimlerden bazılarıdır. Bilhassa İmâm-ı Âzam'ın öğrencisi İmam Muhammed eş-Şeybâni onun meclisine üç yıl kadar devam etmiş, kendisi de bu vesileyle Irak ehlinin fıkhını öğrenme imkânı bulmuştur. 


Hac mevsiminde dersini dinlemek isteyen o kadar çok olurdu ki gelenleri evi almazdı. Bunun için önce Medineliler'i kabul eder, bunlara hadis rivayeti ve fetva verme işi bitince, sonra sırasıyla diğerlerini içeri alırdı. Hasen b. Rebi' der ki: “Bir defasında İmam Mâlik'in kapısında idim. Onun çağırıcısı önce Hicazlılar içeri girsinler diye çağırdı. 
Onlar çıkınca Şamlılar girsin diye çağırdı. Daha 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sonra Iraklılar girsin diye çağırdı. Yanına giren en son ben oldum. Ebü Hanife'nin oğlu Hammâd da aramızda idi.” 


İmam Mâlik derslerinde vakar ve ciddiyet sahibi olup, lüzumsuz sözlerden tamamen uzak kalırdı. 
Bu hususu, ilim tahsil edenler için de şart koşardı. 
Bir talebesi şöyle dediğini nakleder: “İlim tahsil edenlere vakarlı, ciddi olmak ve geçmişlerin yolundan gitmek gerekir. İlim sahiplerinin, bilhassa ilmi müzakereler sırasında kendilerini mizahtan uzak tutmaları gerekir. Gülmemek ve sadece tebessüm etmek, âlimin uyması gereken âdaptandır.” 


İmam Mâlik'ten ders alan talebelerin sayısı binleri bulmakla birlikte kendi görüş ve mezhebinin yayılmasına ancak bir kısmı öncülük etmiştir. Hayatının yarısını Emeviler, yarısını Abbâsiler devrinde geçirmiş, siyasi olaylara karışmamıştır. Yöneticilerle iyi ilişkiler içinde bulunmasına rağmen zaman zaman İmam Mâlik de haksız muamelelere maruz kalmıştır. 


Halkın ona yapılan haksızlığa büyük tepki göstermesi sebebiyle Halife Mansür hac için geldiğinde kendisini çağırarak özür dilemiş ve gönlünü almıştır. Ayrıca ondan derlediği hadisleri kitap haline getirmesini, bunu çoğaltarak bütün şehirlere göndermeyi ve onunla amel edilmesini emretmeyi düşündüğünü belirttiyse de Mâlik bunun doğru olmayacağını söyleyerek karşı çıkmıştır. Daha sonra Mehdi ve Hârünürreşid'in de aynı talepte bulunduğu, ancak onun yine kabul etmediği rivayet edilir. 
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İmam Mâlik [rahmetullahi aleyh! Medine'ye büyük bir bağlılık gösterirdi. Hatta Hârünürreşid, kendisini halifeliğin merkezi olan Bağdat'a davet edince, “Ey müminlerin emiri! Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem), Benden sonra bir kısım kimseler dünya nimetlerini elde etmek için Medine'den çıkacaklardır, fakat bilseler Medine kendileri için daha hayırlıdır buyurmuştur. Artık reva mıdır ki ben bu mübarek beldeyi terkedeyim?” diyerek özür dilemiştir. 


İmam Mâlik, geçirdiği kısa süreli bir rahatsızlıktan sonra 14 Rebiülewel 179 (7 Haziran 795) tarihinde Medine'de vefat etmiştir. Cenaze namazını Medine valisi kıldırmış ve Baki' Mezarlığı'nda defnedilmiştir. 


İmam Mâlik (rahmetullahi aleyh} uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlüydü. Güzel ve pahalı elbiseler giyer, bunu ilim ehli için gerekli görürdü. 
Evinin döşenmesine ve görünüşüne dikkat eder, güzel eşyalar alırdı. Yeme içme konusunda da titiz olduğu, beslenmesine özen gösterdiği kaydedilir. 
Vakarlı ve heybetli bir görünüme sahipti; meclisinde yüksek sesle konuşulmaz ve tartışma yapılmazdı. Son derece müttaki ve âbid bir zattı. Hz. 
Peygamber'in adı anıldığında renginin sarardığı, toprağında Resülullah'ın vücudunu taşıdığı için Medine'de bineğe binmeyip her zaman yürümeyi tercih ettiği kaydedilir. 


Kaynaklarda İmam Mâlik'in 100.000 civarında hadis ezberlemekle birlikte bu konudaki titizliği sebebiyle ancak az bir kısmını rivayet ettiği belirtilir. 


42 bk. Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 4/104, 
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Fetva konusunda olduğu gibi hadis rivayeti hususunda da çekingen davranır, çok hadis rivayet edenleri, her bildiğini söyleyenleri kınar, böyle yapanların insanların sapmasına sebep olabileceğini söylerdi. 


İmam Mâlik jrahmetullahi aleyh) büyük bir muhaddis olması yanında fıkıh alanındaki bilgisi, fetva ve ictihad dirayetiyle de otorite kabul edilirdi. İmam Mâlik fıkhi bir konuda kendisine danışıldığında hemen görüş belirtmez, konu üzerinde uzun süre düşünür, araştırma yapar, sonra cevabını verirdi. 
Talebesi İbnü'-Kasım onun, “Bir mesele hakkında on küsur yıldan beri düşünmekteyim, henüz kesin bir görüşe varamadım” dediğini nakleder. Kur'an ve Sünnet'e aykırı davranmaktan, Allah ve Resülü adına yanlış bir hüküm vermekten çekindiği için fetva konusunda son derece hassas davranır ve acele etmezdi. Bu sebeple henüz meydana gelmemiş farazi meselelerle ilgili olarak görüş belirtmez, bir şeyin helâl veya haram olduğunu söylemek yerine, “Şu güzeldir, bir beis yoktur veya şundan hoşlanmam” gibi ifadeler kullanırdı. Kur'an ve Sünnet'te açık hüküm bulunmayan hususlarda görüş bildirirken, “Zannımızca böyledir, böyle sanıyoruz, kesin olarak bilmeyiz” gibi ifadeler kullanır, belli bir kanaate ulaşamamışsa çekinmeden bunu da söylerdi. Bir defasında kendisine kırk sekiz meselenin sorulduğu, bunlardan otuz ikisine “bilmiyorum” diye karşılık verdiği, bir defasında da kendisine sorulan kırk sorudan yalnız beşini cevaplandırdığı söylenir. 
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Bazan ilmi konularda tartışsa bile münazara ve münakaşadan hoşlanmaz, meclislerinde buna izin vermezdi. Ashaba dil uzatıp sövmeye şiddetle karşı çıkar, böyle insanların bulunduğu yerden çıkıp gitmenin farz olduğunu söylerdi. 


İmam Mâlik'in bilinen en önemli eseri e/-Muvat- ta olmakla birlikte tabakat kitaplarında ona nisbet edilen bazı çalışmalar bulunmaktadır. Kadı İyâz bunların bir kısım talebeleri tarafından rivayet edildiğini belirtir. 


43 Konunun hazırlanmasında DİA'nın ilgili maddesinden istifade 
edilmiştir. 
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İMAM ŞAFİİ 


ip, 2 


Hicri 150, milâdi 767 yılında Gazze'de doğmuştur. Bu tarih İmâm-ı Azâm Ebü Hanife'nin tranmetullahi aleyh) Vefat ettiği tarihtir. Bazı tarihçiler, bu benzerliğe önem atfetmişler ve İmam Şâfii'nin, İmam Ebü Hanife'nin vefat ettiği gün doğduğunu rivayet ederek, yeryüzünün fıkıh imamlarından yoksun kalmadığını belirtmek istemişlerdir. 


Tam adı Ebü Abdullah Muhammed b. İdris b. 
Abbas eş-Şâfii'dir. Baba tarafından soyu Hz. Peygamber'in dördüncü kuşaktan dedesi Abdümenâf ile birleşir. Bedir Gazvesi'nde müslümanlara esir düşüp fidye vererek serbest kaldıktan sonra İslâm'ı kabul eden dedesi Sâib'e değil onun oğlu Şâfia nisbetiyle şöhret bulmuştur. Anne tarafından soyu Ezd, Esed veya Kureyş kabilesine bağlanır. 
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Babası vefat edince annesi Fâtıma onu iki yaşında Mekke'ye götürmüştür. Mina yakınlarında Şi'bülhayf mevkiinde yoksulluk içinde büyümüştür. 
Temel eğitimini güçlü hafızası sayesinde bir tür belletmenlik yaparak ücret ödemeden sürdürmüştür. Yedi veya dokuz yaşlarında Kur'an'ı ezberlemiş; on Üç yaşında iken Mescid-i Harâm'da Kur'an okutmaya başlamış, bir yandan kıraat dersleri alırken diğer yandan ilim meclislerine katılmıştır. Bu konuda bizzat İmam Şâfii'nin şöyle dediği rivayet edilir. “Hocam, ilimde ona tâbi olmam halinde, maddi karşılık beklemeden yardım edeceğini söyledi. Kur'ân-ı Kerim'i hıfzettikten sonra mescidde âlimlerle oturmaya başladım. Âlimleri dinlerken hadisleri veya anlattıkları meseleleri ezberliyordum.” 


O, çocukluk yıllarındaki talim hayatını şu sözlerle özetlemişti: “Bazan düz ve müsait kemik parçaları bulur ve üzerlerine öğrendiğim hadisleri ve meseleleri yazardım. Bizim eski bir testimiz vardı. 
Kemikler yazmaktan ötürü dolunca bu testi üzerine yazmaya başladım.” 


Kur'an ve hadis ilimlerinden başka İmam Şâfil, Arapça ve edebiyata da ağırlık verdi. Bu sebeple çölde yaşayan ve dönemin en fasih Arapça'sını konuşan Hüzeyl kabilesinde yaşamaya başladı. Hüzeyl'de Arapça'sını geliştirdi ve edebiyatı, özellikle şiiri öğrendi. İmam Şâfil rahmetullahi aleyh) bu meziyetini o kadar geliştirdi ki Hüzeyl kabilesinin şiirlerini Hüzeylliler'den daha iyi aktarır oldu. Asmai, “Hüzeyl kabilesinin şiirlerini Muhammed b. 
İdris isimli bir Kureyş genci sayesinde düzelttim” 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diyerek İmam Şâfii'nin edebiyatta ne kadar ileride olduğunu ifade etmiştir. 


İmam Şafii (rahmetullahi aleyh) dil eğitiminin yanı sıra Mekke âlimlerinden Süfyân b. Uyeyne ve Müslim b. Halid ez-Zenci'den ilim tahsiline başladı. Aynı dönemlerde daha pek çok zattan ilim tahsil etti. İmam Şâfii, kısa zamanda fetva verecek ve hadis rivayet edecek mertebeye erişti ve bu alandaki şöhreti Mekke sınırlarını dahi aştı. 


Bu sıralar İmam Şâfil (rahmetullahi aleyh) Medine'de bulunan büyük âlim Mâlik b. Enes'i işitti. Derhal Medine'ye gidip İmam Mâlik'ten ilim tahsil etmek için hazırlıklara başladı. Yaptığı hazırlıkların en önemlisi, Mâlik'in e/-Muvatta adlı eserini defalarca okuyup ezberlemesiydi. Bu sırada İmam Şâfii hazretleri yirmi yaşlarını biraz geçmişti. İmam Mâlik başlangıçta onu öğrencilerinden birine bağlamak istediyse de yeteneğini sezince bizzat ilgilenmeye karar verdi. Bu talebeliği hocasının vefatına kadar (179/ 795) devam etti. 


İmam Mâlik'in vefatından sonra İmam Şâfil, geçimini sağlamak için Mekke'ye döndü. Mekke'de olduğu dönemde, bir vesile ile Yemen Valisi Mus'ab b. Abdullah Hicaz'a gelmişti. Valinin Mekke'de olduğunu bilen Kureyşliler, onunla İmam Şafii'nin durumu hakkında konuşmuş ve ona bir görev vermesini istemişlerdi. Bunun üzerine vali, İmam Şâfii'ye idari-resmi görev alması teklifinde bulundu. Bu teklifi kabul eden İmam Şâfii, vali ile birlikte Yemen'e giderek Necran'da kadılık görevine başladı. Burada yaklaşık beş yıl kaldı ve pek çok üstattan ilim tahsil etti. Çok geçmeden kendi- 
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“ni siyasi bir entrikanın içinde buluverdi. Otuz dört yaşında iken Bağdat'a muhakeme için getirildi. Bu yargılama esnasında salonda bulunanlardan biri de devrin Bağdat kadısı ve İmam Mâlik'ten dokuz sene ders alan, ayrıca İmâm-ı Âzam'ın öğrencilerinden olan Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni idi. 
Müdafaa sırasında İmam Şâfii, halifeye, “Ben ilim adamıyım, bunu kadınız Muhammed b. Hasan bilir” demiş ve İmam Şeybâni de bunu teyit etmiştir. Muhakeme sonunda İmam Şâfii'ye yöneltilen töhmete iltifat edilmemiş ve İmam Şâfii suçlamalardan beraat etmiştir. Mahkemeden sonra halife, İmam Şâfii'ye tekrar kadı olarak görev yapmasını teklif ettiyse de o bunu kabul etmemiştir. 


184 (800) yılında gerçekleşen bu olay onun 
İmâm-ı Âzam'ın talebelerinden Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni ile tanışmasına vesile olmuştur. 
Bir süre Rakka'da veya Bağdat'ta göz hapsinde tutulan İmam Şâfii bu sırada İmam Şeybâni'nin derslerine devam etmiştir. Hatta Muhammed eş-Şeybâni'nin, İmam Şâfii'nin annesiyle evlenmesi sebebiyle aralarında akrabalık bile teessüs etmiştir. İmam Şeybâni'nin evinde misafir olan İmam Şâfii, onun birçok eserini okumuş, birçoğunu da istinsah ederek pek çok kitap edinmiştir. 

İmam Şâfii, Bağdat'a girdiği gün, ilk işi Ebü Hanife'nin kabrini ziyaret etmek olmuştur. Sabah namazında o makamda bulunmuş, namazda Kunut duasını okumamıştı. Halbuki kendisi sabah namazında Kunut duasının okunmasını söylerdi. 
Neden sabah namazında Kunut duası okumadığı 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sorulduğunda, “Ben İmam Ebü Hanife'nin söylemediği şeyi yapmaktan utandım. Bu sebeple böyle davrandım” demiştir. 


Yine bir rivayete göre Bağdat'a geldiğinde İmam Ebü Hanife'nin kabrini ziyaret etmiş, kabri civarında iki rekât namaz kılmıştır. Ancak hem rüküa giderken hem de rüküdan kalktıktan sonra (secdeye gitmeden önce) ellerini kaldırmamıştır. 
Mezhep sahibi olduğu halde, niçin kendi mezhebini terkedip Ebü Hanife'ye uyduğunu soranlara ise, “İmamın manevi huzurunda onun görüşü hilafına hareketi edebe mügayir görürüm” demiştir. 


İmam Şafii (rahmetullahi aleyh), Mekke'ye dönüşünün ardından iki defa daha Bağdat'a gitmiştir. 
195'teki (811) gidişinde iki yıl kalmış, buradaki iktidar mücadelesi sebebiyle ve Bağdat muhasara edilince buradan ayrılmıştır. On beş ay süren muhasara nihayete erdiğinde ortalığın yatıştığını düşünerek 198'de (814) Bağdat'a tekrar dönmüştür. Fakat üç ay sonra umduğu huzurlu ortamı bulamayınca Mısır'a gitmeye karar vermiştir. 


İmam Mâlik ve İmam Muhammed. (rahmetullahi aleyhimâ) gibi mezhep imamlarına talebe olan İmam Şâfli (rahmetullahi aleyhi, yine mezhep imamlarına hocalık etmiştir. Onun Bağdat'taki seçkin öğrencileri arasında Ahmed b. Hanbel'den (v. 241/855) başka, Hüseyin b. Ali el-Kerâbisi (v. 248/862), Ebü Ali Hasan Muhammed b. Sabah ez-Za'ferâni (v. 260/874), Ebü Ubeyd Kasım b. Sellâm (v. 224/838); Ebü Sevr İbrahim b. Halid el-Kelbi (v. 240854) ve İshak b. Râhüye de (v. 238/853) [rahmetullahi aleyhim] yer almaktadır. 
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İmam Şâfil (rahmetullahi aleyhi 199 yılı sonlarına doğru veya 200 (815) yılı başında Mısıra varmıştır. 
Mısır'da kaldığı süre içinde önemli sağlık sorunları yaşamasına rağmen yoğun telif ve öğretim faaliyetleriyle meşgul olmuştur. 


29 Receb 204 (19 Ocak 820) tarihinde vefat 
eden İmam Şâfii, Fustat-Karâfe'de Beni Abdülhakem Mezarlığı'na defnedilmiştir. Daha sonra buraya bir türbe yapılmıştır. Bugün kendi ismiyle anılan caminin bitişiğindeki hazirededir. 


O vefat ettiğinde haberi Süfyân b. Uyeyne'ye iletilince, “Eğer o vefat etmişse, zamanın en fazıl ve erdemli insanı vefat etmiştir” demiştir. 


Halife Me'mün, İmam Şâfii'yi Mısır kadısı yapmak isteyince onun, “Allahım! Dinim, dünyam ve akıbetim için bu görev hayırlı olacaksa nasip eyle, değilse canımı al” şeklinde dua ettiği ve üç gün geçmeden vefat ettiği rivayet edilmiştir. 


İmam Şâfii'nin güzel yüzlü bir kişi olduğu, sünnete uymak amacıyla saç ve sakalını kınayla boyadığı, yemin etmekten titizlikle sakındığı, gecenin bir bölümünü ibadetle geçirdiği, rehavete yol açıp çalışmaya ve ibadete engel olduğu için fazla yememeye özen gösterdiği, yüzüğünün kaşına, “Allah, Muhammed b. İdris'in güvencesidir” ibaresini nakşettirdiği rivayet edilir. 


İmam Şâfii (rahmetullahi aleyh} çok yönlü bir ilim adamı ve müctehiddir. Hadislerin sebeb-i vürüdunu, hadislerin hâdiselerle irtibatını çok iyi tahlil etmiştir. 
Hz. Peygamber'in {sallallahu aleyhi vesellem) bir hadisini izah sadedinde getirdiği yorum, verdiği ilave bilgi 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bunu çok güzel örneklendirmektedir. Rivayete göre İmam Mâlik ve İmam Muhammed eş-Şeybâni'ye öğrenciliğinden sonra Mekke'de tedrisle meşgul olduğu sıralarda Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main ve İshak b. Râhüye [rahmetullahi aleyhim) Ziyaret amacıyla Mekke'ye gelmişler, İmam Şâfii'nin Mescid-i Harâm'da ders okuttuğunu görünce onu da ziyaret etmişlerdir. Bu arada İmam İshak, İmam Ahmed b. Hanbel'e dönerek İmam Şâfii'ye, “Kuşları yuvalarında bırakınız” “ hadisinin manasını soralım demiş, Ahmed b. Hanbel de, “Bunun anlamı belli, yani, “Kuşları (gece karanlığında) yuvalarında bırakınız ve onları rahatsız etmeyiniz’ demek, bunda sorulacak bir şey yok ki!” der. 


Ancak tatmin olmayan İmam İshak, mezkür hadisin anlamını bir de İmam Şâfii'ye sormuş, o da, “... Câhiliye devrinde Araplar bir yere gitmek veya önemli bir iş yapmak istediklerinde kuşları yuvalarından alarak uçururlardı; eğer kuş sağa veya ileriye doğru uçarsa bunu, hareketlerinin doğruluğuna yorarak sefere çıkarlar veya işlerini yaparlar; kuşun sola veya arkaya doğru uçmasını ise uğursuzluk (tatayyur) kabul ederek seferlerini ve işlerini iptal ederlerdi. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) bu davranışın yanlış olduğunu, sefere çıkmanın veya bir işi yapmanın isabetliliği veya isabetsizliği (doğruluğu veya yanlışlığı) ile kuş uçurmanın hiçbir alakası olmadığını, tevekkülün sadece Allah'a olacağını, Allah'ın adıyla yola çıkmak ve işe başlamak gerektiğini ifade etmek için böyle buyurduğunu anlatıp sorusunu cevaplamış- 


44 Münâvi, Feyzü'-Kadir, 2/89. 


tır.“ Bunun üzerine İmam İshak, İmam Ahmed b. 
Hanbel'e dönerek, “Sadece bu hadisin anlamını öğrenmek üzere Bağdat'tan buraya (Mekke'ye) gelmiş olsaydık bile değerdi” demiş ve birlikte Yusuf süresinin, “Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır” mealindeki 76. âyetini okuyarak Allah'a hamdetmişlerdir.* 


Sözlerinden 


İmam Şâfil (rahmetullahi aleyhi şöyle demiştir; “Kur'an öğrenenin saygınlığı artar, fıkıhla meşgul olanın değeri yükselir, hadis yazanın delilleri kuvvetlenir, dil üzerine yoğunlaşanın tabiatı incelir, matematiğe yoğunlaşanın muhakemesi güçlenir, kendini korumayana ise ilmi fayda etmez.” 


“Her öğrendiğim bilgiyi diğer insanlara da öğretmeyi elbette arzu ederim. Ama beni övmemeliler! Aldığım sevap bana yeter.” 


“Nefsini yücelten ve rahatına düşkün olan hiç kimse ilim arayışında başarılı olamamıştır. Ama her kim dar ve zor bir zamanda nefsini kırarak Üstadına saygıda kusur etmemişse, ilmi ele geçirmeyi başarmıştır.” 


İmam Şâfii'nin torunu Ebü Muhammed anlatıyor: Dedeme hangi ilmin peşinde olmam gerektiğini sordum. Şöyle dedi: 


“Ey oğulcağızım! Eğer şiir istiyorsan, o yüceyi alçaltır, alçağı yücelir. Nahve (gramer) gelince; 


45 Hadisin bu tevilini Münâvi de yapmaktadır (bk. Feyzü'-Kadir, 2189). 
46 bk. Şamil Dağcı, “İmam Şafii'nin Hayatı ve Fıkıh Usülü İlmindeki 
Yeri,” Diyanet İlmi Dergi, c. 32, sy. 2, Ankara 1996, s. 120. 
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onu bitirdiğinde edebiyatçı olursun. Ferâize gelince, bu ilmi öğrenen, son basamağa geldiğinde matematik hocası olur. Hadis ilminin bereketi ise ömür bittiği zamandır. Gelelim fıkha ... Fıkıh ise hem gençlik hem de ihtiyarlık için birebirdir. Fıkıh ilimlerin efendisidir.” 


İmam Şâfil rahmetullahi aleyhi şöyle demiştir: “Ömrümün son on altı senesinde bir kere hariç doyası- ya yemek yemedim. O bir defa yediğimi ise hemen kustum. Çünkü doygunluk bedeni ağırlaştırıyor, kalbi katılaştırıyor, zekâyı yok ediyor. Uykuyu getirip insanı ibadete karşı tembelleştiriyor.” 


Büyük bir zekâya sahip olan İmam Şâfii fıkhi tartışmalarında, muarızına galebe çalmayı, onu küçük düşürmeyi düşünmemiş ve şöyle demiştir: “Kiminle münazara etmişsem mutlaka, 'Yâ Rabbi, eğer haklı isem, onun gönlüne ve diline hakkı yerleştir ki bana uysun, eğer onun görüşü doğru ise ben ona uyayım demişimdir' ve görüşümün doğru olduğundan emin olmadıkça galebe çalmak (küçük düşürmek) için hiç kimse ile tartışmadım.” 


Müzeni veya Rebi' (rahmetullahi aleyhimâj şöyle nakleder: Bir gün İmam Şâfil'nin yanında bulunuyorduk. Derken üzerinde yün cübbe, başında yün sarik, yün elbise ve elinde asâ bulunan yaşlı bir zat geldi. İmam Şâfii ona hürmeten hemen elbisesini ve oturuşunu düzeltti. Gelen zat selâm verdi ve oturdu. İmam Şâfii de o kişiye hürmetkâr biçimde bakıyordu. Sonra şöyle dedi: 


- Bir şey sormak istiyorum. İmam Şâfii, 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- Buyurun sorun, dedi. Sonra aralarında şöyle bir konuşma geçti: 


- Allah'ın dininde delil olan nedir? 

- Allah'ın kitabıdır. 

- Başka nedir? 

- Resülullah'ın sünnetidir. 

- Başka nedir? 

- Ümmetin icmâıdır (ittifakıdır). 

- Onun delil olduğunu nereden çıkarıyorsun? 


- Ümmetin ittifakının delil olduğunu Allah'ın kitabından çıkarıyorum. 


Bu sözden sonra İmam Şâfii bir süre düşündü (fakat ümmetin icmâına delil olan âyeti hatırlayamadı. Bu durum üzerine o zat İmam Şâfii'ye, 


- Sana üç gün üç gece süre veriyorum. Bu süre içinde ümmetin ittifakının delil olduğuna dair Allah'ın kitabından ilgili âyeti getirirsen ne âlâ, yoksa Allah'a tövbe etmelisin, dedi. 


, Bu sözleri duyunca İmam Şâfii'nin benzi attı. 
Sonra oradan ayrıldı ve üç gün üç gece hiç çıkmadı. 


Üç günlük süre dolunca İmam Şåfiî çıkıp yanımıza geldi. Yorgunluktan yüzü ve ayakları şişmiş bitkin bir haldeydi. Hemen yanımıza oturdu. Onun peşinden hemen soruyu soran kişi geldi, selâm verdi ve oturdu. 
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- Sorumun cevabını buldun mu, dedi. İmam Şâfii de, eüzü besmele çekerek şöyle cevap verdi: 


- Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 


“Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygamber'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir” (Nisâ 4115). . 


Allah Teâlâ, ancak müminlerin yoluna uymak farz olduğu takdirde ona muhalefet edenleri cehenneme sokar. Bu sözler üzerine adam, “Doğru söyledin” dedi, sonra kalkıp gitti. Adam gittikten sonra İmam Şâfii şöyle dedi: 


- Her gün ve gece boyunca Kur'an'ı üç defa okudum. Nihayet bu âyeti buldum. 


Eserleri 


İmam Şâfil (rahmetullahi aleyhi bazı eserlerini bizzat kendisi yazmış, bazılarını talebelerine imla ettirmiş, bazıları da öğrencileri tarafından derlenmiştir. 
Eserlerinden bazıları şunlardır: 


1. e-Üm. Fürü-i fikha dair olan eseridir. 2. 
er-Risâle. İmam Şâfii'nin fıkıh usulüne dair görüşlerini ihtiva eden ve fıkıh usulü alanında günümüze ulaşan ilk kitap olması bakımından önem taşıyan eserdir. 3. e/-İmlâ; 4. Siyerü'-Evzâl;, 5. Cimâu'- ilm, 6. Divânü'ş-Şâfil. * 


47 Konunun yazılmasında DİA'nın ilgili maddesinden istifade edilmiştir. 
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İMAM AHMED b. HANBEL 


E NR A 


Hicri 164, milâdi 780 yılında Bağdat'ta doğdu. 
Soyu Hz. Peygamber'in dedelerinden Nizâr'la birleşerek Hz. İsmail'e kadar uzanır. Dedesi Hanbel b. Hilâl Emeviler devrinde Serahs valiliği yapmıştır. 


Ahmed b. Hanbel Kur'ân-ı Kerim'i ezberledik- ten ve Bağdatlı âlimlerden bir müddet gramer ve fikih okuduktan sonra hadis öğrenmeye başladı. 
İlk hocalarından biri, kendisinden pek çok hadis yazdığı tanınmış muhaddis Hüşeym b. Beşir olup diğer hocaları arasında Süfyân b. Uyeyne, Yahya b. Said el-Kattân, Abdurrahman b. Mehdi, İmam Şâfii ve Abdürrezzâk b. Hemmâm (rahmetullahi aleyhim] gibi âlimler bulunmaktadır. En çok hadis yazdığı hocası Veki' b. Cerrâh'tır. İmam Şâfii'den ise fıkih ve usül-i fıkıh öğrenmiştir. e/-Müsned'deki rivayetlerine göre hocalarının sayısı 280 kadardır. 
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Buhâri'nin yanı sıra diğer tanınmış talebeleri arasında Müslim, Ebü Davud, Tirmizi, Nesâi, akranlarından Yahya b. Main ile Ali b. Medini gibi âlimler rahmetullahi aleyhim] bulunmaktadır. 


Bunun yanında Ahmed b. Hanbel zamanında yaşayan, Zünnün-i Mısri, Bişr-i Hâfi, Seri-i Sakati, Ma'rüf-i Kerhi (kuddise sırruhüm) gibi birçok büyük evli- ya ile de görüşmüş, onlarla sohbet etmiştir. 


İmam Ahmed b. Hanbel Bağdatlı muhaddisler- den faydalandıktan sonra hadis tahsilini tamamlamak üzere önce Küfe'ye, ardından dört defa Basra'ya (802-816 yılları arasında), ayrıca Mekke, Medine, Dımaşk, Halep ve Cezire'ye seyahatler yapmıştır. Bunların en uzunu ve en yorucusu, Abdürrezzâk b. Hemmâm'dan istifade etmek üzere ve yeterli parası olmadığı için kervancıların yanında deve bakıcılığı yapmak suretiyle 198 (813-14) yılında gerçekleştirdiği Yemen yolculuğudur. 


50 dirhemi bulunmadığı için Cerir b. Abdülhamid'den hadis okumak üzere diğer talebe arkadaşlarıyla birlikte Rey'e gidememiştir. İkisi (veya üçü) yaya olmak üzere beş defa hacca gitmiştir. 
Bu seyahatlerinde önemli hedeflerinden biri de Hicaz'daki muhaddislerle görüşüp onlardan faydalanmaktı. Hadis sahasındaki derin bilgisi ve güçlü hafızası ilim muhitlerinde duyulduğu için onu giya- ben tanıyan muhaddisler, yanlarına gittiği zaman istediği hadisleri memnuniyetle kendisine rivayet ederlerdi. Kırk yaşına kadar devam eden talebelik hayatından sonra hadis okutmaya başladı. Çok zaman 5000 kadar hadis talebesi onu dinlemek üzere çevresinde toplanır, bunlardan 500 kadarı 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hadis yazarken diğerleri onun tavırlarından, ahlâk ve edebinden faydalanmaya çalışırlardı. 


İmam Ahmed b. Hanbel, halifenin yanında bulunan bazı kişilerin de tesiri ve bazı itikadi meselelerin siyasete alet edilmesi sebebiyle Bağdat'a getirilerek hapsedildi. İşkenceye tâbi tutuldu. 
Şiddetli kamçı darbeleri altında inlediği halde orucunu dahi bozmadığını görünce, uygun bir ifade kullandığı takdirde serbest bırakılacağını söyledi. 
İmam Hanbel buna da yanaşmadı. İşkencenin hiçbir tesiri olmadığını gören halife onu serbest bırakmayı düşündü. Ancak yanındakiler onu serbest bırakmanın siyasi iktidar zafiyetine sebep olacağı düşüncesiyle serbest bırakmamasını istediler. Bunun üzerine halife kızgın güneş altında cellatların daha çok kamçılamak suretiyle yaptıkları işkencelere bizzat nezaret etti. 


İmam Ahmed b. Hanbel iki yıl dört ay süren bu hapis ve işkence hayatından sonra serbest bırakıldı. Yaraları iyileşince yine fetva verip hadis okutmaya başladı. Fakat Halife Vâsik'ın ölümüne kadar evinde göz hapsinde tutuldu. Cuma namazlarına bile gidemedi. Beş yıl boyunca oğulları dışında kimseye hadis rivayet edemedi. 


Sonraki halife döneminde onun hakkında ileri sürülen iddiaların asılsız olduğu anlaşılınca halife ona ihsanlarda bulunarak gönlünü almak istedi. 
Fakat o bu hediyeleri kabule yanaşmadı; tamamını ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Daha sonraları halifenin hiçbir ihsanını kabul etmeyeceğini kesin bir dille belirttiği halde ailesine maaş bağlandı. Bu maaşın kabul edilmemesini istemesine rağmen halifenin 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ihsanıni alan oğullarına gücendi ve bundan sonra onların bir lokmasını bile yemedi. Ayrıca oğlu Salike kadılık görevini kabul ettiğinden dolayı kırıldı. 
Son günlerinde iyice halsiz düştüğü için halife özel doktorunu göndererek onu tedavi ettirmek istedi. 
Ancak doktor onun bedenen rahatsız olmadığını, az yemek, çok oruç tutmak ve ibadet etmek sebebiyle halsiz düştüğünü söyledi. Vefat edeceğini hissedince yanında bulundurduğu Hz. Peygamber'in üç tel saçından ikisini gözlerinin, birini de dilinin üstüne koymalarını vasiyet etti. İşkenceye tâbi tutulduğu günlerde yaptığı gibi kelime-i şehadet getirerek oğullarının ve yakınlarının buna şahit olmalarını istedi. 


İmam Ahmed b. Hanbel 12 Rebiülevvel 241 
Cuma günü (31 Temmuz 855) Bağdat'ta vefat etti. 
Halifenin muhtelif kimselere yaptırdığı tahminlere göre, cenazesinde 60.000'i kadın olmak üzere 800.000 (veya bir milyon) kişi bulundu. 


Orta boylu, koyu esmer tenli ve güzel yüzlü olan Ahmed b. Hanbel'in altmış üç yaşından sonra sakalına kına yakmaya başladığı, ağırbaşlı hali ile çevresindekiler üzerinde derin bir saygı uyandırdığı ve son derece mütevazi olduğu, nüktedan bir kimse olan hocası Yezid b. Harun'un bu çok sevdiği öğrencisi ile birlikte bulunurken yanında nükte ve şaka yapmamaya dikkat ettiği kaynaklarda zikredilmiş; bir imtihan saydığı şöhretten çok rahatsız olduğu, Mekke'nin bir mahallesinde tanınmadan yaşamayı arzu ettiği rivayet edilmiştir. 


Zühd Hayatı 


Zühd ve takvasıyla bilinen İslâm büyüklerinin faziletlerini anar, “Onlar nerede, biz nerede!” diye hayıflanırdı. Babasından kalan dokuma tezgâhı- nın kirasından aldığı para geçimine yetmediği için bazan ücretle kitap istinsah eder, bazan kemer dokur, bazan da karısının eğirip dokuduğu kumaşı satardı. Ekinler biçildikten sonra tarlada kalan döküntüleri -diğer ihtiyaç sahipleriyle birlikte- topladığı olurdu. Yakınlarının söylediğine göre, evinde yiyip içecek bir şey bulunmadığı zaman üzülecek yerde sevinir, ekmek kırıntılarını ıslatarak üzerine tuz döküp yerdi. Pahalı yiyeceklere iltifat etmez, bunlar kendisine ikram edilse bile ya biraz tadar veya hiç yemezdi. Tahsil hayatı boyunca da aynı sıkıntılara katlanmış, bununla beraber kimseden yardım istememişti. 


Kendisinden hadis okumak üzere Yemen'e kadar kervancıların yanında deve bakıcılığı yaparak gittiği hocası Abdürrezzâk b. Hemmâm ona bir miktar yardım teklif edince, “Eğer birinden yardım almayı kabul etseydim senden alırdım” diyerek kabul etmemişti. Kendisini seven bazı tâcirlerin ve ona saygı duyanların ısrarla vermek istediği binlerce dirhem veya dinarı almamış, reddettiği büyük imkânları başkalarının geri çevirmediğini söyleyen oğlu Salih'e Tâhâ süresinin 131. âyetini okuyarak Allah'ın vereceği rızkın daha hayırlı ve daha kaıcı olacağını ifade etmişti. Aynı konuda sitemde bulunan amcasına da, “Biz paranın peşinde olmadığımız için geliyor, eğer onun peşinde olsaydık gelmezdi” demişti. 


Mütevazi evinde eşya olarak eski bir hasır ile basit birkaç çanak çömlekten başka bir şey yoktu. 
Bununla beraber uzaklardan ziyaretine gelenleri evinde ağırlar ve onlara kuru ekmek ikram ederdi; daha fazlasını yapamadığı için de gönüllerini alırdı. Yardıma muhtaç yakınlarına veya kendisinden yardım isteyenlere elindeki üç beş dirhemin tamamını verirdi. 


Oğlu Abdullah tarafından, onun hapis ve işkence zamanında günde 300 rekât namaz kıldığı, daha sonra vücudunun zayıflaması sebebiyle ancak bunun yarısı kadar kılabildiği rivayet edilmiştir. 
Her gün Kur'ân-ı Kerim'in yedide birini okumayı ddet edinmişti. 


Resül-i Ekrem'in bir tel saçını zaman zaman öpüp gözlerinin üzerine koyması ve suya batırıp bu suyu şifa niyetiyle içmesi, onun minber ve hücresine hayır ve bereket umarak el sürmekte bir beis görmemesi gibi oğlu Abdullah'tan nakledilen halleri, Ahmed b. Hanbel'in Hz. Peygamber'e duyduğu sevgi ve hasretin birer ifadesidir. 


Yahya b. Said el-Kattân onun bir derya olduğunu, talebeleri arasında bir benzerini görmediğini söylemiş ve bütün kitaplarını (veya hadislerini) istifadesine sunmuştur. İbn Hanbel'in çok sevdiği ve seher vakti kendilerine dua ettiği altı kişiden biri olan İmam Şâfii, Bağdat'ta Ahmed b. Hanbel'den daha faziletli, müttaki, âlim ve fakih bir kimse görmediğini söylemiş, diğer hocası Abdürrezzâk b. 
Hemmâm da aynı kanaati paylaşmıştır. 


IIZ 


= Ahmed b. Hanbel (rahmetullahi aleyhi Bağdat'a dönünce, daha önce karşılaştığı İmam Şâfii'den ensâb, fıkıh ve fıkıh usulü tahsil etmiş ve bu tahsili İmam Şâfii Mısır'a göç edene kadar sürmüştür. 
Hocası Şâfii, Ahmed b. Hanbel için çok takdirkâr ifadeler kullanmıştır. Nitekim, “Siz hadisi ve hadis ricâlini daha iyi bilirsiniz. Hadis sahih olunca onu bana bildirin”, “Bağdat'tan ayrıldım, orada İbn Hanbel'den daha müttaki, efdal, âlim ve fakih birini bırakmadım”, “İbn Hanbel sekiz hasletin imamıdır: Kur'an, Sünnet, hadis, fıkıh, lugat, fakr, zühd ve vera” gibi sözleri bunlardan bazılarıdır. 


Ali b. Medini ise, “Allah bu dini ridde günü Hz. Ebü Bekir ile, mihne günü de İmam Ahmed b. Hanbel ile yüceltmiştir?” demek suretiyle, o çetin imtihanda yapılan işkencelere onun kendisinden daha fazla dayandığını itiraf etmiştir. 


İmam Ahmed b. Hanbel'in vecize mahiyetinde hakimane sözleri vardır. Çok sevdiği Ali b. Medini bir tavsiyede bulunmasını isteyince ona, “Azığın takva olsun, ahiret hep gözünün önünde bulunsun” demiştir. Yakınlarına da, “Değerli bulduğunuz hayırları araya bir engel girmeden yapmaya bakın” tavsiyesinde bulunmuştur. 


Ahmed b. Hanbel'in önemli vasıflarından biri de heybetli olmasıdır. Bu sıfatıyla onun sözlerinin ve rivayetlerinin ruhlar üzerinde kat kat tesiri olurdu. Heybetinden kimse kolay kolay yanına sokulamazdı. Talebeleri onunla münakaşa etmekten çekinirlerdi. Yine muasırlarından biri şöyle demiştir. “İshak b. İbrahim'in yanına gittim. Sultanlardan falan ve filanın yanına da gittim. Fakat İmam Ahmed b. Hanbel'den daha heybetlisini görmedim. 
Yanına girdim bir şey söyleyecektim, ancak heybetinden titremeye başladım.” 


Eserleri 


İmam Ahmed b. Hanbel, en önemli eseri olan el-Müsned dışında kendisine nisbet edilen kitapların hiçbirini bizzat kaleme almamış, hatta kendi söz ve fetvalarının yazılmasına izin vermemiştir. 
Bundan dolayı eserleri, başta oğlu Abdullah olmak üzere diğer talebeleri tarafından ve vefatından sonra kaleme alınmıştır. Günümüze ulaşan ve hemen hepsi hadise dair olan eserleri şunlardır: 


1. e-Müsned. Ahmed b. Hanbel'in 700.000 
hadis arasından seçerek tertip ettiği 30.000 kadar hadis külliyatıdır. Oğlu Abdullah ile talebesi Ebü Bekir el-Katii'nin birçok (bazı kaynaklara göre 10.000) hadis ilave etmesiyle meydana gelen bu eser, en hacimli hadis külliyatından biridir. 2. 
Kitâbü's-Sünne. İ'tikâdü Ehli's-Sünne adıyla da bilinir. 3. Kitâbü z-Zühd. Oğlu Abdullah'ın rivayetlerinden meydana gelen eser başlıca iki bölüm- den ibarettir. Birinci bölümde Hz. Muhammed ile Âdem, Nuh, İbrahim, Yusuf, Eyyüb, Yunus, Musa, Davud, Süleyman, Lokman ve İsa peygamberlerin zühdüne dair rivayetler, ikinci bölümde de başta Hulefâ-yi Râşidin olmak üzere ileri gelen on dokuz sahabi ile on altı tâbii büyüğünün zühdü ve bu konuya dair sözleri bulunmaktadır. 4. Kifâbü/-Vera Talebesi Ebü Bekir el-Merrüzi'nin Ahmed b. Hanbel'e sorduğu bazı fetvalar ile zühd ve takvaya 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dairdir. 5. Kitâbü '-İlel ve Ma'rifeti'r-Ricâk 6. Kitâbü Fezâili's-Sahâbe; 7. el-Mesâil, 8. Kitâbü's-Salât, 
9. Kitâbü'-Eşribe; 10. er-Red ale'z-Zenâdıka ve /-Cehmiyye; 11. el-Akide; 12. Kitâbü Fezâili All, 
13. Kitâbül-Vukuf ve'-Vesâyâ, 14. Bâbü Ahkâmi'n-Nisâ; 15. Kitâbü't-Tereccül, 16. Kitâbü'-İrcâ, ona nisbet edilen diğer eserlerdir. 


Ahmed b. Hanbel'in hayatını dolduran yegâne meşgale hadis olmuştur. Hayatını hadise göre tanzim etmiş, yazdığı her hadis ile mutlaka amel ettiğini söylemiş, kendisinden istenen fetvaları da hadise dayanarak vermiştir. 


Ebü Zür'a er-Râzi'nin birlikte yaptıkları müzakerelerde tesbit ettiğine göre Ahmed b. Hanbel -mükerrerleriyle birlikte- 700.000 (veya bir milyon) rivayeti ezbere bilmekteydi. Oğlu Abdullah da onun bir milyon rivayet derlediğini ve yazdığı her rivayeti ezberlemeyi prensip edindiğini söylemektedir. 
Kuvvetli hafızasıyla tanınan Ebü Zür'a, onun hıfzının kendisininkinden çok daha sağlam olduğunu çeşitli örnekler vererek itiraf etmiştir. Ahmed b. 
Hanbel'e göre, fakih sayılabilmek için iyi bir muhaddis olmak, en az 400.000 rivayeti ezbere bilmek ve sıhhatinden emin olunmayan rivayetlerle fetva vermekten kaçınmak gerekir. İshak b. Hâni, “Fetva verme hususunda pek cüretkâr davrananlarınız, ateşe atılmakta en cüretkâr olanlarınızdır” * mealindeki hadis hakkında görüşünü almak istediği zaman, hadisteki tehdide muhatap olan kimselerin, duymadığı rivayetlerle fetva verenler olduğunu söylemiştir. Hadis kitaplarına sahip olmayı onların 


48 Dârimi, Mukaddime, 20. 


içindeki rivayetlerle amel etmek için yeterli görmemiş, ayrıca bu rivayetlerin mahiyetini bilmek gerektiğini ifade etmiştir. 

Yatsı namazını mescidde kıldıktan sonra, derin ilmine ve geniş hadis bilgisine hayran olduğu hocası Veki' b. Cerrâh ile birlikte onun evine kadar yürüyerek bazı hadisleri müzakere ederlerdi. Bir gece bu müzakere kapının önünde sabah namazına kadar devam etmiş, her ikisi de vaktin nasıl geçtiğini farketmemişlerdi. * 


Hakkında Söylenenler 


Ebü Davud es-Sicistâni şöyle demiştir. “200 meşhur âlimle karşılaştım. Ahmed b. Hanbel gibisini görmedim. O hiçbir hususta insanların daldığı dünya işlerine dalmazdı. Ancak ilimden bahis açılınca konuşurdu." 


Ebü Zür'a da, “İlmin her dalında Ahmed b. Hanbel'in bir benzerini görmedim. Onun ilimde ulaştığı dereceye başkası ulaşamamıştır” demiştir. 


Menha b. Yahya da şöyle demiştir: “Ahmed b. 
Hanbel, her hayrı kendisinde toplamıştı. Çok âlim gördüm, fakat ilimde, vera'da ve zühdde onun gibi üstün birine rastlamadım.” 


Seleme b. Şebib'den şöyle nakledilmiştir: “Bir gün Ahmed b. Hanbel'in huzurunda oturuyorduk, içeriye bir zat girip, 'Ahmed b. Hanbel kimdir?’ 
dedi. Biz susup bekledik. 'Ahmed b. Hanbel benim, ne istiyorsun? dedi. Gelen zat dedi ki: ‘400 


49 Konunun hazırlanmasında DİA'nın ilgili maddesinden istifade 
edilmiştir. 
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fersah uzaktan geliyorum. Cuma gecesi uyumuştum. Rüyamda biri gelip, bana Ahmed b. Hanbel'i biliyor musun, dedi. Hayır tanımıyorum, dedim. 
Bağdat'a git, onu sor ve bulunca, Hızır sana selâm söyledi, de. Semavattaki melekler ondan razıdır. 
Çünkü o, nefsine asla uymadı, Allah Teâlâ'ya itaat hususunda çok sabırlı davrandı" dedi. Ahmed b. 
Hanbel, 'Mâşallah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh' dedi. Sonra o zata, 'Başka bir söyleyeceğin ve ihtiyacın var mı?” dedi. ‘Hayır sadece bunun için geldim' dedi ve o gün Bağdat'tan ayrıldı.” 


Taberâni nakleder: “Zamanın meşhur bir falcısı vardı. Fal baktırmak isteyenler her taraftan gelir kendisini bulurlardı. Bu şahıs falcılığı meslek haline getirmişti. Daha sonra hastalandı. Yirmi sene iyileşemedi. Biri ziyaretine gelmişti. Halini görünce, ‘Senin iyileşmenin tek yolu var, o da zamanimızın en büyük âlimlerinden ve evliyasından biri olan Ahmed b. Hanbel hazretlerinin dua etmesidir’ dedi. Bu falcı da annesini gönderip, dua etmesini istedi. Annesi evine varınca dedi ki: ‘Oğlum yirmi senedir hasta yatmaktadır. İyileşmesi için sizden dua istemeye geldim.” Ahmed b. Hanbel de frahmetullahi aleyh), “Herkes iyileşmek için oğluna gelirdi. 
Senin oğlun da her şeyi bildiğini zannederdi. Kendi hastalığını tedavi etmeyip de seni bana mı gönderdi? dedi. Kadının çok ısrarı karşısında dayanamayıp, falcılığı bırakması şartıyla dua edeceğini söyledi. Ahmed b. Hanbel'in bu sözü üzerine falcılığı bıraktı. Tövbe istiğfar etti ve sıhhate kavuştu.” 


Sözlerinden 


“Kulun kalbini ıslah etmesi için, iyilerle beraber olması kadar faydalı bir şey yoktur. Yine kulun fasıklarla beraber olup, onların işlerine dikkat ve nazar etmesi kadar zararlı bir şey yoktur.” 


“İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen arkadaş, gerçek arkadaş değildir.” 


“Kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız.” 


Dört mezhep imamını da anlattıktan sonra kitabımızı bitirmeden evvel bazı hususları hatırlatmakta yarar var. Kitabımızın konusu yaşayan dört hak mezhep olduğu için günümüze kadar ulaşmamış diğer hak ameli mezhepleri ve bu mezheplerin imamlarını işlemedik. Ancak tarihte Evzâiyye, Sevriyye gibi başka Ehl-i sünnet ameli mezhepler de olduğunu, bunların takipçisi kalmadığı için günümüze ulaşmadıklarını bilelim. İslâm'ı yaşamamıza rehberlik eden bütün âlimlerimizi rahmetle anarak eserimizi noktalayalım. 
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